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Periode 1924 - 1999

75 Jarig jubileum

75 Jaar 5.V. Rood-Wit (V),

vVoorwaar geen sinecure.

Tijd om terug te blikken

waar het eens begon!

Waartoe hebben activiteiten

75 jaar geleden geleid?

Het is de moeite waard geweest
zoals het nu nog steeds

de moeite waard is.

Tijden veranderen
maar één ding blijft:
de bal blijft rollen!




EEN WOORD VAN DE VOORZITTER.

Met veel plezier en enige trots, voldoe ik graag aan het verzoek van de jubileum-
commissie om een voorwoord te schrijven in ons jubileumboek. Wij, S.V. Rood-
Wit (V), staan aan de vooravond van een bijzonder jubileum: namelijk 75 jaar
S.V. Rood-Wit (V). De club waar ik al 8 jaar een bestuurlijke functie mag vervullen
en zo-doende mijn steentje heb kunnen bijdrage om 5.V. Rood-Wit (V) te laten
functioneren. De oprichters van toen hebben een bijzonder goede gedachte
gehad en een goede neus. Anno 1999 is S.V. Rood-Wit (V) een bruisende
vereniging waarin de jeugd, de senioren, de veteranen en de supporters deel
uitmaken. Daarom ben ik er als voorzitter bijzonder trots op dat ik de voorzitters-
hamer mag hanteren in deze geweldige vereniging waar jong en oud zich thuis
voelen. Zij mogen er trots op zijn dat zij tot deze grote familie behoren.

Als ik terugdenk en mijn gedachten laat gaan, is er in de voorbije jaren heel wat
gebeurd. Dieptepunten waarvan we geleerd hebben en hoogtepunten om nooit te
vergeten en waar we met veel plezier aan terugdenken. Het moet toch voldoening
geven om je geliefde sport zonder zorgen te mogen beoefenen bij S.V. Rood-
Wit (V). Dit gaat natuurlijk niet vanzelf, maar vraagt van alle bestuurders met
hun technisch kader en leiders een niet aflatende inzet en betrokkenheid.
Vooral rust hier een belangrijke taak op de schouders van onze bestuurders en
leiders van onze grote jeugdafdeling.

S.V. Rood-Wit (V) staat als vanouds bekend om zijn goede jeugd in Kempenland
en omstreken. Dit is ook de basis voor de toekomst om S.V. Rood-Wit (V) vooruit
te stuwen om een bouwsteen te vormen voor de twintigste eeuw. Blij te kunnen
constateren dat er nog zoveel kader is die de energie er voor kan opbrengen,
Denk maar aan alle activiteiten die buiten het voetballen omgaan. Mijn oprechte
dank hiervoor. Zoals iedereen weet is mijn vurige wens, (dit met veel van onze
leden) te mogen promoveren naar de Tweede Klasse van de K.N.V.B. Het zou
in ons 75-jarig bestaan een mooi cadeau zijn geweest voor onze club. Verder
proficiat en dank aan al diegenen die in het verleden en heden hun steentje
hebben bijgedragen en ook nu nog bijdragen aan 5.V. Rood-Wit (V). Ook een
bijzonder woord van dank aan alle noeste werkers in de diverse commissies.
Zonder hun gewaardeerde medewerking en die van vele anderen zou het 5.V.
Rood-Wit (V) nooit gelukt zijn deze mijlpaal te bereiken. Dank ook aan de vele
sponsors en adverteerders die in het hedendaagse voetbal ook voor S.V. Rood-
Wit (V) onmisbaar zijn. Ook een speciaal woord van dank aan mijn mede hoofd-
bestuursleden van wie ik al jaren het vertrouwen heb gekregen. Voorzitter zijn
is geen gemakkelijke taak. Moge dit jubileum mede door de geweldige inzet
van de jubileumcommissie op een fantastische wijze gevierd worden, zodat wij

er met z'n allen met veel plezier aan terug kunnen denken.
Mijn gelukwensen, aan allen en nog vele fijne jaren,

Voorzitter S.V. Rood-Wit (V)

Wim van den Berk




Op 1 november 1924 werd de voetbalvereniging Rood-Wit Veldhoven
opgericht en dit 75-jarig jubileum laat de vereniging uiteraard niet ongemerkt
voorbij gaan. Ten behoeve van dit 75-jarig jubileum wordt onder andere een
jubileumboek uitgebracht, waarin de historie, de leden en de toekomstvisie
van uw vereniging ter sprake zal komen. Tevens is mij gevraagd om hiervoor
een stukje te schrijven. Een 75-jarig jubileum is immers geen sinecure en
verenigingen die een dergelijke mijlpaal weten te bereiken, mogen tot de
sterkeren gerekend worden. Het valt niet mee om zoveel jaren een vereniging
in goede banen te leiden. Een woord van waardering aan de bestuurders van
toen en nu is dan ook zeker op zijn plaats. Rood-Wit Veldhoven is een grote
vereniging met bijna 600 leden, waarvan 225 senioren en 220 jeugdspelers.
Met dit ledental speelt Rood-Wit VV met 10 senioren teams in de competitie van
de KNVB district Zuid I, waarbij het hoogste elftal uitkomt in de 3e klasse D.
Tevens beschikt uw vereniging over 9 juniorenteams en liefst 13 pupillenteams
en met zoveel jeugdspelers is ook de toekomst van de vereniging Rood-Wit V
gewaarborgd.

Met deze leden zorgt de vereniging voor een schitterende vrijetijdsbesteding
binnen de gemeenschap van Veldhoven, voor zowel de actieve als de passieve
leden. Ik hoop van harte, dat Rood-Wit Veldhoven ook in de toekomst deze
sportieve taak, die 75 jaar geleden werd opgepakt, zal kunnen blijven voort-

zetten en wens iedereen veel plezier.

Ik feliciteer u namens het districtsbestuur Zuid | van harte met dit 75-jarig
bestaan en wens u veel sportief geluk voor de toekomst en een hele fijne

jubileumviering.

Voorzitter KNVB District Zuid |

Walther van Hirtum




AL 75 JAAR EEN BINDENDE FACTOR IN
VELDHOVEN

SV Rood-Wit viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. Wanneer men mij als
burgemeester zou vragen naar het belang van SV Rood-Wit voor onze
gemeenschap in al die jaren, dan is het antwoord daarop 6f heel kort, 6f
heel uitgebreid. Enerzijds kan ik heel kort zijn, omdat ik zou zeggen:

leest u dit jubileumboek maar eens door! D4ar staat mijn antwoord in.
Anderzijds kan mijn antwoord ook heel uitgebreid zijn, omdat ik dan zou
doelen op de boeiende inhoud van dit boek. De geschiedenis van deze club
vormt namelijk een mooie afspiegeling van de geschiedenis van de
Veldhovense gemeenschap en het wel en wee van haar inwoners.

In die geschiedenis is de hoofdrol uiteraard weggelegd voor Rood-Wit,
haar voetballers en bestuursleden. Het boek verhaalt over een vereniging
die ophield te bestaan (Audax) omdat haar leden gemobiliseerd werden
voor de eerste wereldoorlog; over een vereniging die vervolgens weer
doorging, gekleed in goedkope Belgische shirts; over een vereniging waar
het voetbal vijf jaar lang op een laag pitje stond, omdat veel leden moesten
onderduiken vanwege de arbeitseinsatz; over een vereniging die leden
verloor bij de strijd in Indié; over roemruchte wedstrijden, overwinningen,
pijnlijk verlies, promotie én degradatie; over feesten, bestuurswisselingen en
diverse accomodaties die de club in Veldhoven gehad heeft. En zo vormt
Rood-Wit al 75 jaar lang een onmisbare bindende factor voor de Veldhovense
gemeenschap, en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Want de opmerking
dat ‘Rood-Wit potentie heeft’ -daar eindigt dit boek heel passelijk mee.
Leden, bestuursleden, sponsors, donateurs, supporters en andere betrokkenen-

hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum en ... op naar de 100!

De burgemeester van Veldhoven,
mr. FA.W. Jacobs




Eind 1996 werd mij gevraagd door de voorzitter en secretaris, (de heer Wim
van den Berk en Jan Smulders) om voorzitter te worden van de jubileum-
commissie. Dit ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van S.V. Rood-Wit (V).

Na enig over en weer gepraat, was mijn antwoord hierop ja.

Op 27 januari 1997 hebben we als jubileumcommissie een eerste vergadering

belegd met de mensen (Roodwitters) die mij in de op me genomen taak wilden

bijstaan. Na vervolgens diverse vergaderingen heeft de commissie zowel een

sportief- als feestelijk programma met activiteiten voor jong en oud weten

samen te stellen. Aansluitend is een kostenbegroting opgesteld, die vervolgens

is voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring. Nadat het bestuur het groene

licht gaf, zijn er diverse commissies gevormd, met als taak de geplande

activiteiten te realiseren.

Zoals er waren:

» een financiélecommissie

e een tentencommissie

e een commissie, (veteranen) voor de organisatie van het 24-uurs toernooi

= een commissie voor het strandvoetbaltoernooi

e een commissie voor het jubileumboek

e een commissie, (senioren) voor het organiseren van de diverse toernooien
en activiteiten

e een commissie, (junioren) voor het organiseren van de diverse toernooien
en activiteiten

e een commissie voor de organisatie van de oefenwedstrijd tegen de profs van

PS.V.

Ik kan en mag vaststellen dat er door bovengenoemde commissies hard is
gewerkt om de doelstellingen van de jubileumcommissie te realiseren.

Ik hoop en met mij de overige leden van de jubileumcommissie, (met name de
heren Jan van Dooren, Willy van Laarhoven en Jan Smulders) dat we terug

kunnen zien op een geslaagd jubileumjaar.

Nogmaals mijn oprechte dank aan allen die zich hebben ingezet voor het

75-jarig jubileum van S.V. Rood-Wit (V).

Voorzitter jubileumcommissie,

Christ van der Heijden




Periode 1924 - 1933

Huurprijs

De outfit van onsze spelers was in de beginjaren toch iets

anders dan beden.










Audax

Voordat de naam R.K.S.V. Rood-Wit
bekend was in Veldhoven, rolde de
bal al. Volgens de overlevering
begint onze voetbalgeschiedenis in
het seizoen 1910/1911. Kapelaan
van Riel (later pastoor te Neerasselt)
speelde met z'n patronaatsjongens
op een stuk heidegrond op De Locht
en legde hiermee de basis van de
eerste Veldhovense voetbalclub.

De naam Audax die in het begin
werd gevoerd, stond voor stout-
moedig en dat waren de eerste
coryfeeén zeker.

Bekende Veldhovense namen uit die
tijd: Piet van Rijsingen, Wim Sleegers,
Johan Verhagen, Piet Hoeks, Lowie

van Beek, Nol Dingen,
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Toon van de Linden, Harrie Peeters,
Piet Damen, Jan Sanders en Jozef en
Johan Bazelmans. Je ziet, echte
Veldhovense namen.

Waarschijnlijk spelen de nazaten
nog bij 5.V. Rood-Wit (V). De namen
Hoeks, Dingen, Van de Linden en
Bazelmans komen we ook nu nog

tegen in het huidige ledenbestand.

Mobilisatie 1914

De spelers van Audax waren niet

gekleed in het huidige rood-wit,
maar droegen de kleuren rood en
groen, Door de dreiging van de
Eerste Wereldoorlog moesten diverse
spelers 't voetbaltenue verwisselen
voor het legergroen van Jan Soldaat.

De mobilisatie duurde tot 1918.

De mannen van het le uur: Jan van Lieshout,

Aard Hoeks en Henk Smets sr. (alias Brulboei).
Tevens waren deze mannen de éérste eveleden

van onze vereniging.

Rijsingen, Lowie van Beek en Woud
van Doremalen uit Veldhoven weg.

Je ziet, transfers speelden in deze

er jaar...

Deze periode van vier jaar betekende

voor Audax de genadeklap!

Nieuwe vereniging en
nieuwe naam

De opvolger van Audax was Lenitas,
wat lenig betekent in het Latijn.

Er was veel geharrewar met
Veldhovia over ‘t speelveld.

Ook Unitas (Gestel) speelde een rol
in ‘t geheel en haalde goede spelers

als de gebroeders Piet en Kees van

Audax stond voor stoutmoedig en dat zouden ze weten!

tijd ook al een rol. De voorloper van
R.K.S.V. Rood-Wit speelde op een veld
over de Run op de plaats waar nu

‘t Witven ligt. Lenitas stond bekend
als een sterke vereniging. De ploeg
veroverde o.a. de eerste ‘Zilveren
Bal’ (een serie wedstrijden gehouden
bij Bladella in 1924). Ondanks de
successen dienden problemen zich
aan. Er werd namelijk onvoldoende

zorg besteed aan de jeugd.
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Eén van de eerste beschikbare teamfoto’s. De clubleleuren waren rood en groen. Piet Smets, Jan Moorman, Henk Smets 5., Aard Hoeles, Jan van Doren,

Jas Stoop, Jan Smets, Jan van den Langenberg, Harry Bijnen, Wim Hoeks, Joop Verhees en Sjaak Sanders

Naast Lenitas kwam er een andere
club ten tonele: Sparta.

Een groepje spelers in de leeftijds-
categorie 15-17 jaar nam in de
zomer van 1924 onder de naam
VVV deel aan enkele seriewedstrijden
in de Kempen. Zeven spelers uit dit
groepje behoorden tot de stichters
van het huidige 5.V. Rood-Wit.

Aan de wieg van onze club stonden
onder meer Jan van den Langenberg,
Wim Hoeks, Joop van Hees, Sjaak
Sanders, Jan Smets, Piet Smets en
Jan Moorman. Daarnaast waren er
nog enkele mede-oprichters.

Terwijl Sparta op zoek was naar een
nieuw speelveld, huurden Jan van

den Langenberg, Wim Hoeks en

Shirts in Belgi¢ waren goedkoper. Dit typeerde ons financieel

beleid uit die tijd.

Vaetbalveld of akker?

Joop van Hees het eerste S.V. Rood-
Wit veld van Bekkers op

Zonderwijk, voor f 90,- per jaar.

De eerste shirts

De eerste voetbalshirtjes waren
rood van kleur met een brede
vertikale, witte baan in het midden.
Deze tenues werden door Jan van
den Langenberg en Aart Hoeks in
Turnhout gekocht.

De reden: de shirts waren in Belgié
goedkoper dan in Eindhoven.

Deze gang over de grens was het
bewijs dat ze bij 5.V. Rood-Wit ook
in de beginjaren al op de penning
waren. Sommige voetballers zijn
tegenwoordig net toneelspelers als
ze opduiken in het strafschop-
gebied. Ook bij S.V. Rood-Wit liepen
in de jaren twintig spelers rond bij
wie de rol van stervende zwaan op
het lijf geschreven was.

Rood-Wit stond namelijk in zijn
beginjaren naast voetbalvereniging
ook te boek als een toneelvereni-

ging. De uitvoeringen en repetities




vonden altijd plaats in het café van
Fried Verhagen. Dit café deed tot
ongeveer 1930 tevens dienst als ons
eerste club-lokaal. Begin jaren dertig
vond de club onderdak in De
Sportvriend, een café dat tot 1958
beheerd werd door Aard Hoeks en
Anna Hoeks-Vollenberg en daarna
overging in de handen van zoon Tiny.
De liefde voor Rood-Wit ging over

van vader op zoon.

De start van R.K.S.V. Rood-Wit
De eerste keer dat een elftal van
Rood-Wit op de gevoelige plaat
werd vastgelegd, was tijdens de
competitie 1925-1926. Deze foto is
zo beschadigd dat we die helaas
niet meer kunnen publiceren.

De katoenen tenues van die tijd
hadden een heel andere snit. Ock de
voetbalschoenen en de bal waarmee

gespeeld werd, waren van andere

s —

kwaliteit. Maar waar het op trainings-
avonden en zondagmiddagen
vooral om draaide, was de lol in

het spelletje.

Diverse voetbalbonden
In die tijd hadden we R.K. Bossche

ging leiden. De Kempische Bond
deed het goed en breidde zich uit
met 0.a. plaatsgenoot Sparta.

De wedstrijden tegen Sparta waren
toen al derby’s waar de vonken
afvlogen. In het jaar van het eerste

lustrum (1929) verloor Rood-Wit

Ook toen werd er bij de voetbalbond als flink ’gesteggeld”.
. . o [«

Voetbalbond. En daar werd ook het
nodige geruzied. Het eerste team
speelde in de kring de Kempen,

een onderafdeling van het district
Eindhoven van de R.K. Dioc
(voetbalbond van het bisdom Den
Bosch). Volgens de verhalen werden
de belangen van kring de Kempen
door Eindhoven stiefmoederlijk
behandeld. Het gevolg was dat
kring de Kempen zich afscheidde
van de R.K. Bond en ais Kempische

Voetbalbond een zelfstandig leven

met 5-1 in de competitie. In de
returnmatch stond er na twee keer
drie kwartier 1-0 voor Rood-Wit op
het scorebord. Dit gebeurde op het
zogenaamde ‘nieuwe veld’ dat was
aangelegd aan de westzijde van de
Gildestraat. Dit tweede Rood-Witveld
lag echter scheef. Aan twee zijden
was het veld wel even lang en even
breed, maar de zijden stonden niet
‘haaks’ op elkaar. Het veld had dus

de vorm van een parallellogram.

Tipische kapsels bij de coryfeeén.




Fusie

Ock in die tijd was er concurrentie
binnen Veldhoven. Nu hebben we 4
verenigingen (Marvilde, UNA, Rood-
Wit en RKVVQ) die elkaar sportief
bevechten. Toen was 't ook zo. Daar-
door maakten Rood-Wit en Sparta
een moeilijke tijd door. Sparta ging
ter ziele en de overgebleven leden
sloten zich aan bij Rood-Wit.
Tevens kon de penningmeester van
Rood-Wit een positief kassaldo van
maar liefst f 30,- incasseren.

De fusie tussen Rood-Wit en Sparta
betekende ook dat diverse goede
spelers, zoals de gebroeders Harrie
en Janus Bijnen, Hein van den Hurk
en Jan van Kemenade hun opwach-
ting maakten bij Rood-Wit.

De laatste drie hebben in latere jaren

De kapelaan nam een prominente plaats in.

nog een rol van betekenis gespeeld
binnen de vereniging. Denk maar
eens aan hun aandeel in bestuur,

elftalcommissie of toneelgroep.

Geestelijk adviseur
De transfer van de 'Spartamannen’

was geen garantie VOOor succes.

niet-spelende bestuursleden nam
zitting. Onder dit bestuur verhuisde
de vereniging naar de locatie aan
de Gildestraat. Het eerste bestuur
waarvan ons de samenstelling
bekend is, had zitting

omstreeks 1930. In dit bestuur had

Cees Verhagen de voorzittershamer

Doordat Sparta en Rood-Wit fuseerden werd de club ineens

30 gulden rijker.

Inmiddels keerde de Kempische
Voetbalbond als zelfstandig district
‘de Kempen' terug tot de R.K. Dioc.
Bossche Voetbalbond.

Rood-Wit en Kempische Bonds-
voorzitter Henk Smets sr. traden als
lid toe tot het Bossche bondsbestuur.
Ook het bestuur van Rood-Wit

profiteerde hiervan: een drietal

in handen. Hij werd geassisteerd
door Wim Groenenstein (secretaris),
Hein van den Hurk (penningmeester),
Gerrit van Knegsel, Toon van Dooren,
Cees Hoeks en Jan Smets,

Dit zevental kreeg, zoals dat in die
tijd in het rooms-katholieke zuiden
gebruikelijk was, geestelijke onder-

steuning van Kapelaan Remy.
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Volkser kon het niet; met peuk in de hand op de foto, dat zie je tegenwoordig niet meer.

Ook in die tijd werd er hard op doel

geschoten.

Nu is de haptonoom belangrijk. (tussen de oren moet het goed zitten)
Vroeger hanteerden kapelaan Remy de bijbel. Na een paar hoofdstukken te hebben voorgelezen

kon de selectie er na de rust een stevige schep bovenop doen.

Rood-Wit stond in zijn beginjaren naast
voetbalvereniging ook te boek als een

toneelvereniging.

1



Periode 1933 - 1945 (Veld Gildestraat)

De lijnen werde

geel zand

Het kampioenselftal van 1933-1934. V.l.n.v. Kapelaan

4 ' ’ p @L } I f ,/J m" r‘r/ l .I Remy, Henk Smets Mzn, Janus Smets, Jan Smets, Janus

Bijnen, Sj.r:m{' Sanders, Antoon Sanders en Piet van

LY
¥ Wy ‘ 2
.. X \ “\ \ ‘-F ’3 'i ’f i? Laarhoven. Kuielend: Wi van de Ven, Henk Smets Hzn,
: Jan van Kemenade, Jan Dillen en Hein van den Hurk.

..)‘

Scheidsrechter was de heer Langermans.




Grote zorgen voor R.K.S.V.
Rood-Wit

Voetballend in IVCB-verband

(de Katholieke voetbalbond) trok
Rood-Wit haar plan tot aan het
derde lustrum in 1939. Het begin
van de Tweede Wereldoorlog mar-
keert ook in de clubgeschiedenis van
Rood-Wit een donkere periode.
Arbeitseinsatz en onderduiken
beheersten het openbare leven en
zorgden er voor dat het voetbal op
een laag pitje stond.

Een voorbeeld om aan te geven hoe
groot de angst voor de Duitsers

was: een Rood-Wit team ging op

zes gehuurde tandems naar Budel
om daar te voetballen.

De spelers waren bang dat hun
eigen fietsen door de Duitsers
geconfisqueerd zouden worden.
Voor jonge lezers lijkt deze anekdote
de ver-van-m’n-bed-show. Zij zijn het
tenslotte gewend om per auto naar
Budel te rijden. In deze, door oor-
logsgeweld beheerste periode,
kreeg het eerste team de grootste
klap te verduren. Het elftal miste

maar liefst zes basisspelers.

Noodgedwongen moesten jeugd-
spelers de opengevallen plaatsen

innemen.

Een koude douche

Een lekkere warme douche na
afloop van een wedstrijd was er
voor bezoekende clubs op de tweede
locatie aan de Gildestraat niet bij.
Om te beginnen moesten de spelers
van de tegenpartij zich omkleden in
een berghok bij de familie Geevers.

Als het laatste fluitsignaal had

Voetballen in oorlogstijd was gevaarlijk. Dus ging Rood-Wit

met zes gehuurde tandems naar Budel.

hier uitgezet met

-

Dan is de huidige situatie toch wel anders. [ | Locatie Gildestraar, [ Locatie Zwembaduweg.
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geklonken waren zij aangewezen De oorlogsjaren 1940-1945

op een nabijgelegen waterput. De oorlogsjaren hadden rampzalige
Met behulp van het water uit deze gevolgen voor het verenigingsleven
put konden ze hun vermoeide en vuil van Rood-Wit. Steeds meer spelers
geworden lichamen schoon wassen. moesten onderduiken om aan de
Natuurlijk speelde het eerste team ‘Arbeitseinsatz’ te ontkomen.
van Rood-Wit ook een keer in de Het eerste team kon op een gegeven
twee weken een uitwedstrijd. moment nog maar vier basisspelers
Als de spelers voor zo'n wedstrijd op de been brengen. Jonge spelers
een behoorlijke afstand moesten konden niet voor vervanging zorgen,

overbruggen, konden zij terugvallen omdat een fors aantal van hen ook

Jes van Kasteren hanteerde vl g en vrachtu ‘agen. Toen waren
clubmensen al multifunctioneel.
op de vrachtwagen en de stuurmans- moest onderduiken. U begrijpt dat
kunst van Jes van Kasteren. het met het voetbal in Veldhoven
Deze markante Veldhovenaar zat droevig was gesteld. Om te illustreren
niet alleen achter het stuur, hij trad hoe groot het verloop was binnen
ook regelmatig op als grensrechter. de vereniging: Rood-Wit moest in
In deze periode zwaaide de assistent- deze periode 4 maal een nieuwe
scheidsrechter niet met een grens- clubsecretaris aanstellen.
rechtersvlag, maar zwaaide hij Het vierde lustrum in 1944 ging in
gewoon met een rode zakdoek. stilte voorbij. Er was geen enkel reden
Jes wilde zijn schone boerenzakdoek om stil te staan bij deze mijlpaal.

alleen ter hand nemen zijn, als hij zijn

sigaar in zijn mond mocht houden.

Daadkrachtig bestuur

De bezettende macht had de gehele
rooms-katholieke voetbalbeweging
in Nederland met één klap dood-
gemaakt. Alle clubs werden onder-
gebracht bij de KNVB. Deze ‘fusie’
bleef na de bevrijding van kracht,
zodat Rood-Wit in 1945 een KNVB-
club was. Een algehele reorganisatie

was noodzakelijk.

De eerste en enige “echte” Rood-Wit viag.
De vlag straalt voerballend vermogen uit.

Het handelsmerk van onze club.
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Boven v.ln.r.: Wim v.d. Meeren, Wim v. Hoof,

Henk v. Lieshout, Gerrit v.d. Boom, Igna
Geevers, Gerrit v. Kemenade. Onder v.ln.r:
Tiny Habraken, Henk Smets sr., Jan Hoeks,
Toon Habraken, Hein Meurs (1e elftal 1943).

Er kwam een nieuw bestuur dat
bestond uit: Cees Hoeks (voorzitter),
Tjeu Klijn (secretaris), Toon van
Kemenade (penningmeester) en Jan
van Lieshout, Harry Schats, Henk
Smets sr. en Jo Swagemakers (leden).
Een van de eerste wapenfeiten van
dit daadkrachtige bestuur was het
besluit om aan de Zwembadweg
een nieuw speelveld aan te leggen.
Voor de derde keer in de roemrijke
historie verhuisden de Rood-Witters
naar een nieuwe locatie en werd er
voorgoed afscheid genomen van de
periode ‘Gildestraat’.
Langzamerhand herrees Rood-Wit
als een echte Phoenix uit haar as.
Zo verwelkomde de selectie enkele
nieuwe spelers: de gebroeders Van

Hooff en Van Sambeek. Bovendien

Niet comfortabel, wel degelijk!

Meer werd er toen niet gc’w‘ng(/ van een kleedlokaal.

kregen de spelers aan de Zwembad-
weg de beschikking over een kleed-
lokaal, een tweede speelveld en ook
werd er weer een trainer aangesteld.
Het verhaal gaat dat dit nieuwe
veld zo laag lag dat de bal af en toe
met een bootje teruggehaald moest
worden.

Toch was er wederom tegenslag.
Verschillende spelers van de eerste
drie seniorenelftallen werden opge-
roepen om als militair ons land te
dienen in Nederlands-Indié (het hui-
dige Indonesié). Tot de pechvogels
behoorden onder andere Tiny
Wouters, Huub van Moll, Piet van de
Linden, Frits Janssen, Frits Verhagen,
Jef van Kuringen, Wim van der

Meeren en Piet Vialle.

De Rood-Witter
Op 1 oktober 1947 rolde voor de
eerste keer ons vertrouwde clubblad

De Roodwitter van de persen.

Het blad verscheen om de 14 dagen

en kostte voor leden en supporters
het luttele bedrag van 10 cent.
Niet-leden moesten het dubbele
betalen: 20 cent. De schrijvers van het
eerste uur maakten bijna allemaal
gebruik van een pseudoniem:
Brulboei en Hannes van Erpele
(Henk Smets), Kriti-Kaster

(Frits Koster), Harry van de Gender
(Harry van Sambeek).

In het eerste nummer maakte de
redactie, die onder leiding stond
van Cees Hoeks, melding van een
herverschijning. Dat betekent dat
er in de jaren daarvoor ook een
clubblad moet zijn verschenen.

Dit was het Rood-Wit Klokje.

Deze voorloper van De Roodwitter
verscheen reeds in 1930. Tot onze
spijt hebben we in geen enkele
schoenendoos een exemplaar aan-

getroffen.

Een van de "voorlopers” van de huidige
Eleedaccomodatie.
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Periode 1945 - 1965 (Veld Zwembadweg)

Een veld achter het

koeien eraf waren.
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Hart voor de club

In 1948 wordt er een bouwcommis-
sie in het leven geroepen voor het
bouwen van een kleedlokaal en het
slaan van de bekende pomp.

De Rood-Witters die hun schouders
onder deze klus zetten zijn de
bestuursleden Tjeu Klein en Henk
Smets. Dit tweetal krijgt ondersteu-
ning van twee bestuursleden van de
supportersclub: Albert Smets en Jan
van Lieshout. Bovendien bencemt
het bisdom in ‘s-Hertogenbosch
kapelaan Van de Heuvel tot geeste-
lijk adviseur van de vereniging.

Een Rood-Witter die het hart op de

Door weer en wind naar de melbzz{ﬁueg met aan het stuur

een tas met een thermoskan thee voor onder de rust.

juiste plaats had, was zonder meer
clublokaalhouder Aard Hoeks.

Elke zondag kwam hij door weer en
wind op de fiets naar de Zwembad-
weg. Aan zijn stuur bungelde een
tas met daarin een thermoskan thee
voor ‘onder de rust’.

Hij was bovendien een van de actieve
leden van de supportersvereniging,
die elke jaar een groot concours
organiseerde bij het clublokaal café
De Sportvriend. Deelnemers gingen

met elkaar de strijd aan op de

onderdelen luchtbuks, barak,

vogelpik en kruisjassen.

Wasbakken achter

het kleedlokaal

Eind jaren veertig begon voetbal
enorm populair te worden.
Legendarische wedstrijden tegen
UNA, DVS en Tongelre stonden aan
de Zwembadweg op het programma.
Als er herinneringen aan deze tijd
worden opgehaald, komen altijd de

24 wasbakken achter het kleedlokaal

Witven als de

ter sprake. Een bijna vooroorlogse
situatie die blijkbaar nog steeds tot
de verbeelding spreekt.

Na de wedstrijd werd er bruinachtig
water omhoog gepompt waarmee
de spelers hun bezwete lichamen

konden wassen.

Giel Jansen als persoonlijk verzorger voor
Aard Hoeks. Even een opstelling uit de mouw

toveren,
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defecte stuurinrichting en aanrijding

bij RPC.

Sportieve successen

Eind februari 1948 bracht grote
vreugde bij Rood-Wit, omdat het
tweede team kampioen was
geworden. Een jaar later ging het
zevende met de hoogste eer
strijken: al in januari werd het
kampioenschap behaald. Met de

woorden 'Het begon zo mooi’,

maakte de pers hier melding van.

Om in deze tijd elke week een zo

De bekende pomp aan de Zwembadweg.

volledig mogelijk elftal op de been
Een situatie die de oudere leden te brengen, haalden Tjeu Klein of
nog helder voor de geest kunnen Harry Schats, ‘s morgens in alle
halen. Voor jongere leden die op- vroegte met de mator spelers op die
gegroeid zijn met kapotte douche- in militaire dienst zaten.
koppen en lege Head-and-Shoulders- Op 13 februari werd het vaandelteam
flacons in de wc's, zijn het sterke
verhalen uit een grijs verleden.
Het vervoer naar uitwedstrijden was
voor die tijd goed geregeld. De spelers
reisden per bus naar het sportpark
van de tegenstander. Om een
indruk te krijgen van het comfort,
moet u vooral geen vergelijking
trekken met een luxe touringcar
van vandaag de dag. Regelmatig

stonden de spelers met panne aan

In alle vroegte werden de spelers met de motor opgehaald bij
het militaire complex.

de kant van de weg. De balans van kampioen en op 24 april volgde
één seizoen: een lekke band bij promotie naar de derde klasse. In een
Gestelse Boys, een kapotte motor gedenkwaardige wedstrijd in het
bij Hapert, een kapotte zuiger bij PSV-stadion bond Rood-Wit het

UNA, vuile kleppen bij EVVS en een Lieshoutse ELI (kampioen district

Helmond) met 4-3 aan de zegekar.
Een leuke anekdote over deze
wedstrijd doet nog steeds de ronde.
Lieshoutse supporters lieten enkele
minuten voor tijd bij een 3-1 voor-
sprong postduiven los om de bood-
schap over te brengen dat het feest
in Lieshout kon losbarsten. Echter het
onmogelijke geschiedde: met drie
doelpunten in kort tijdsbestek boekte
Rood-Wit een nipte zege.

Bijna was het feest compleet geweest
als het tweede team dezelfde dag
ook kampioen was geworden.
Bekende spelers uit het toenmalige
kampioensteam: Fons van Sambeek,
Harrie van Sambeek, Huub van Moll
en Jo van den Boom. Trainer was

toentertijd Ludwig Gorissen.

Boven v.dn.r.: Ad van Sambeek, Jac. van

Hoofff, Piet van Hooff, Fons van Sambeek,
Harrie van Sambeek, Jo Swagemakers,

Toon Meulenbroeks en trainer Ludwig Gorissen.
Onder v.ln.r.: Huub van Moll, Tini Habraken,
Jo Kollenburg, Toon Habraken, Gerrit van

den Boom en Jo van den Boom.
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Trieste berichten uit Indié
Vreugde en verdriet liggen vaak
dicht bij elkaar. Dat geldt zeker
voor de periode eind jaren veertig.
In dezelfde maand dat het eerste
kampioen werd, verdween de
vreugde over de titel naar de ach-
tergrond: uit Nederlands-Indié
kwam het bericht dat Frits
Verhagen daar op 22 januari 1948
gesneuveld was.

Kort na de promotie van het eerste
team was het bericht dat Piet van
de Linden op 13 juni in Nederlands-

Indié om het leven was gekomen
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een domper op de feestvreugde.

De herinnering aan zowel Frits
Verhagen als Piet van de Linden
wordt levend gehouden met straten
in Veldhoven-dorp die naar beide

Roodwitters vernoemd zijn.

Degradatie

Helaas was de vreugde over het
derde-klasseschap van korte duur.
In 1950 degradeerde dit technisch

en tactisch zo sterke team.

Eifialopgave van september 1955.

De reden: er was geen vechtlust.

De toenmalige burgermeester Van
Hooff was in hart en nieren supporter
van ons eerste elftal.

Zijn liefde voor de club ging zo ver
dat hij voor de beslissingswedstrijd
tegen Budel-Schoot het RPC-terrein
ging nameten om te controleren of
de afmetingen wel correct waren.
Zijn inspanningen ten spijt;
degradatie was onafwendbaar.

Met de degradatie verdween de
echte voetbalgeest. Bestuursleden
stopten en spelers hingen de schoe-
nen aan de wilgen. De trainer werd
ontslagen, kortom: er heerste een
algehele malaise.

Zo werd het dertigjarig bestaan in
1954 gevierd onder niet al te roos-

kleurige omstandigheden.

Maar aan de horizon gloorde weer
hoop. Er kwam een sterk verjongd
bestuur dat van wanten wist:

Tiny Wouters (voorzitter), Frans van
de Ven (secretaris-penningmeester)
en Harry Schats, Jan van Lieshout,
Huub van Moll, Theo van de Ven,

Wim Simons, Tiny Hoeks en Piet Wey.
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Drie teams kampioen

Onder het motto ‘eerst zaaien, dan
oogsten’ werd de vereniging gere-
organiseerd en weer in het rechte
spoor gebracht. Zo kwam er een
echte verlichtingsinstallatie om

‘s avonds beter te kunnen trainen.
Dat moest wel vruchten afwerpen.
En jawel hoor, het jaar 1957 ging de
geschiedenisboeken in als een
fantastisch jaar. De eerste drie teams
werden kampioen. Wat clubgeest
en samenwerking in korte tijd kunnen
bewerkstelligen.

Na het kampioenschap zorgde slager
André Schats voor een worst met
een afmeting van maar liefst 11 meter.
Deze worst werd meegenomen naar
Bakel, waar kapelaan van Kemenade
uit Veldhoven residentie hield.

Bij hem thuis ging deze lekkernij in
de pan en werd hij door de aan-
wezigen verorberd.

De kampioenselftallen uit die tijd
staan gegrift in de harten van oud-

Roodwitters. De volgende spelers

Dreiging voor het vijandelijke doel.

stonden regelmatig in de basisop-
stelling van het eerste: Louis van der
Meeren, Huub van Moll, Jo van den
Boom en Theo Janssen, Janus
Sanders, Frans Brouwers, Wim
Soetens, Sjef van Kuringen, Harry
Teurlinks, Albert Donkers en Hennie
Linsen. In het tweede speelden o.a.:
Leo van Hulst, Dré Dillen, Ad Roozen,

Wim Simons, Harry Smets, Jos van

Harry Schats in de goal betekende worst in

de pan.

Gompel, Ad Roozen, Jo van der
Meeren, Frans Schenklaars, Mart
Bazelmans en Tony Sanders. En het
derde bracht onder meer Willie Dirks,
Christ van der Heijden, Piet Meulen-
broeks, Wim van der Meeren Lambert
Cornelis, Cor van Lierop, Eli van
Lierop, Tiny Intven, Kees Smets,
Joop Wolters, Nol Buiting en Piet

Bekkers binnen de krijtlijnen.
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Het vaandelteam ging als een jojo op en neer tussen

([(’ (/(’?'((.l{-’ €7l I*‘J.(f’i“d(’ !fl;'?;\‘j{i‘.

Levende legendes

Gelukkig laten verschillende spelers
na hun actieve carriére nog regel-
matig hun gezicht zien tijdens wed-
strijden van het vaandelteam op de
Korze, de vijfde locatie van Rood-
Wit sinds de oprichting. Trainer van
deze drie succesvolle teams was de

oud-Eindhovenspeler Nilles Smets.

1

Smets nam ontslag en werd opge-
volgd door Lowie Deeben.

1957 Bracht geen promotie. In 1958
werd het eerste niet alleen ongesla-
gen kampioen, maar ook dwong dit
team zonder nederlaag promotie af
naar de derde klasse.

Coryfeeén uit die tijd waren Albert
Donkers, Jan Vos, Louis van der

Meeren, Huub van Moll,

Theo Janssen, Harry Teurlinks, Piet
Sanders, Janus Sanders, Frans
Brouwers, Harry Smets, Jan Heeren
en Sjef van Kuringen. Diversen van
deze spelers kunnen u nog schitteren-
de verhalen voorschotelen. In dat
opzicht zijn Huub van Moll en Piet
Sanders als levende legendes de

boegbeelden van Rood-Wit.

de zware derde klasse. In de tweede
helft van de competitie kwam
Rood-Wit op de laatste plaats van
de ranglijst terecht en degradatie
was onafwendbaar.

Omdat het eerste team in de jaren
zestig als een jojo op en neer ging
tussen de derde en de vierde klasse
is een vergelijking met Volendam
gauw gemaakt. Degraderen in het
jubileumjaar, dat is een bittere pil

die de vereniging moest slikken.
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Rood-Wit is aan het einde van de

jaren vijftig een bloeiende vereni-
ging. In 1959 telt de club 225 leden:

139 senioren en 86 junioren.

40-jarig bestaan

Het seizoen begon 1963-1964 aarze-
lend. Snelheid en stootkracht waren
niet meer de pijlers van voorheen.

Jongere spelers kwamen tekort voor

Haal de "bekende koppen” er maar uit.
Bovenste rij v.L.n.r.: Frits Roothans, Harry
Smets, Jan Vos, Theo Janssen, Lambert Cornelts,
Harry Teurlinks. Trainer: Lowie Deeben.
Middelste rij: Sjef van Kuringen, Louis van
der Meeren, Jan Heeren.

Beneden: Albert Donkers, Hennie Linsen,
Bertus van Moll, Piet Sanders en Frans

Brouwers.
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Het 40-jarig jubileum werd stevig gevierd,

Het clubblad "de Rood-Witter” deed altijd stof opwaaien,

zeker als de redactie aftreedt.

Als donderslag bij heldere hemel legt
voorzitter Tiny Wouters ook nog eens
zijn voorzittershamer neer en ging
zich inzetten voor de Kempische
voetbaljeugd. Zijn opvolger Henk
Smets kon de vruchten plukken van
zijn inspanningen: een kerngezonde
vereniging met vijf senioren- en
zeven juniorenelftallen.

Volgens de huidige maatstaven was
Rood-Wit in die tijd een kleine
vereniging. De jeugdleden speelden
evenals de senioren op het
Jongelingsveld, op de plaats waar nu
bejaardenverzorgingscentrum

Merefelt gehuisvest is.

Wisseling van de wacht.

Nadat hij 28 jaar zijn hele ziel en
zaligheid in de Sportvriend had
gestoken, geeft in 1958 clublokaal-
houder Aard Hoeks het stokje over
aan zijn zoon Tiny, die intussen met
Annie Lenting in het huwelijksbootje
was gestapt. Twee decennia lang zijn
Tiny en Annie vertrouwde gezichten
achter de toog, voordat zij de pijp

aan Maarten geven.

Ook in de redactie van De Roodwitter
treedt er een wisseling van de wacht
op. Na achtereenvolgens Cees Hoeks,
Harry Schats, Tiny Habraken,

Theo van de Ven en het duo Frans
Brouwers en Jan Heeren neemt
Henk Smets jr. In 1960 de redactie van
De Roodwitter op zich. En die vanaf
1960, zes jaar lang in zijn eentje, de
redactie van De Roodwitter draaien-

de heeft gehouden, wordt in 1966

b bs |



opgevolgd door zijn vader Henk
Smets sr. en Harry Schats. Dit illustere
tweetal heeft ons clubblad tot 1971
onder hun hoede,

Tot slot zijn er ook op het geestelijke
vlak enkele mutaties te bespeuren.
We leven tenslotte in de jaren zestig
en de invioed van de Rooms-
katholieke kerk op het verenigings-
leven is nog steeds voelbaar, vandaar
R.K.S.V. Zo wordt in 1960 kapelaan
Princen benoemd tot geestelijk
adviseur van R.K.5.V. Rood-Wit,

als opvolger van kapelaan Berkelmans.
Die vanaf 1955 tot 1960 onze geeste-
lijke adviseur was.

Alin 1962 neemt kapelaan Muskens,
thans bisschop te Breda, deze taak
van hem over. Hij wordt op zijn beurt
in 1965 vervangen door Kapelaan
Rijken. Het toenmalige bestuur in
1964 bestond uit; Henk Smets sr.
(voorzitter), Frans van de Ven
(secretaris), Jan Castelijns (penning-
meester) en Christ van der Heijden,
Wim Simons, Piet Weij, Huub van

Moll en Harry Schats.

Feest bij promotie in 1958.

"Clublokaal” de Sportvriend. Kampioenschap

in 1958.

Promotie

Het devies van voorzitter Henk
Smets sr. was om snel naar de derde
klasse terug te keren. Trainer Lowie
Deeben vertrok en werd opgevolgd
door Joep Terstroote. Onder diens
leiding draaide het team vanaf het
begin mee in de top van de compe-

titie. In april 1965 was promotie een

feit en konden de champagnefles-
sen ontkurkt worden. Spelers die
een aandeel in dit succes hadden
waren o.a.: Piet Sanders, Tony van
den Hurk, Abby Peters, Wim
Soetens, Harry Smets, Louis van der
Meeren, Jac Jacobs, Piet Jansen,
Henk van de Ven, Frans Brouwers,
Harry Habraken, Harry Teurlinks en
Cees van de Rijt. Henk Smets trad
tijdens dit seizoen op als grensrechter.
Henk Smets sr. was een zogenaamde
‘overgangsvoorzitter’. Na een jaar
zou hij de hamer overdragen. Deze
werd overgenomen door Christ van
der Heijden.

Op 12 september 1965 speelde het
eerste team zijn eerste competitie-
wedstrijd op Sportpark "De Korze”
tegen Budel-Schoot en handhaafde
zich na een enerverende competitie

in de derde klasse,

De Korze zou een begrip worden in “de Kempen”.
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Periode 1965 -1995

Op de fiets naar
autoloze zondag

Christ van der Heijden opent Sportpark "De Korze”,

in 1965

y OPENING SPORTPARK 1965 BN




Oprichting afdeling
Veteranen

In de jaargang 1965-1966 maakt de
Roodwitter voor de eerste keer
melding van de oprichting van de
afdeling Veteranen door Toon van
Diessen en Henk van de Linden.
Amper vier jaar later komt in 1970
in het clubblad de oprichting van
deze afdeling opnieuw ter sprake.
Om een misverstand uit de wereld
te helpen: de huidige Veteranen-
commissie gaat ervan uit dat (...)
1970 de officiéle oprichtingsdatum
is, omdat deze datum geregistreerd
staat. De bestuursieden van het eer-
ste uur waren Jan Aaldering, Toon
van Diessen en Theo Dirks. Zij kregen
ondersteuning van Christ van der
Heijden die als bestuursafgevaardig-

de aan het drietal was toegevoegd.
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Rood-Wit carnaval zorgt steevast voor veel geselligheid,

Rood-Wit Carnaval

Rood-Wit Carnaval en de kroegen-
tocht zijn twee jaarlijkse evenemen-
ten die bijna niet meer weg te denken
zijn. De vraag rijst natuurlijk:

Wie hebben er eigenlijk aan de wieg
gestaan van dit evenement? De ont-

staansgeschiedenis gaat terug tot

periode het levenslicht. Dweilen met
de bierkraan open, blijkt nog steeds
veel Rood-Witters aan te spreken.

Want nog steeds trekt op carnavals-
maandag een bonte stoet van ludiek
verklede Rood-Witters door de stra-
ten om een bezoekje te brengen aan

alle cafés die Veldhoven-dorp rijk is.

wedstrijden vanwege

leder jaar een prins en adjudant. Hier poseren

Henk van de Ven en Jan van de Linden,

het jaar 1969 toen carnavaleske
Rood-Witters als Cor van Lierop, Jo
Pero en Jan van Dooren de koppen
bij elkaar staken en 'Vastenavond’
een plaats wilden geven. Hun initia-
tief werd gewaardeerd en korte tijd
later konden zij Joep Testroote
installeren als eerste prins van Rood-
Wit. In een later stadium traden ook
Ad Janssen en Frans Buiting toe tot
de carnavalscommissie.

Ook de kroegentocht, een van de
meest geliefde (of is het beruchte?)

Rood-Wit activiteiten, ziet in deze

De commercie doet haar
intrede

Wat is er nu prettiger dan na de
training of wedstrijd met team-
genoten of supporters het glas te
heffen op de overwinning. Voor veel
Rood-Witters is dit de normaalste
zaak van de wereld. Toch beschikt
de vereniging pas sinds 1966 over
een eigen kantine. In dat jaar gaat
Rood-Wit als een van de eerste ver-
enigingen in de Kempen iedereen
van een natje en een droogje voor-

zien. Annie van der Meeren is de
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Rood-Wit Al Brabants Kampioen, 1968-1969.

eerste beheerster die verantwoor-
delijk is voor de in- en verkoop van
drank, snacks en zoetwaren. In 1971
zet zij na vijf jaar een punt achter
‘deze activiteiten. Haar werkzaam-

heden worden overgenomen door

Opnieuw degradatie

Het nieuwe sportpark was in eerste
instantie geen garantie voor succes.
In het seizoen 1968-1969 vertoefde
het eerste elftal in de onderste
regionen van de ranglijst. Er moest
een beslissingswedstrijd aan te pas

komen om het vege lijf nog te red-

De commercie wint terrein op 't voetbalveld! De reclamebor-

den doen hun intrede bij Rood-Wit.

Jan van Dooren, die op zijn beurt na
twee jaar het takenpakket
overdraagt aan Dré Dillen en Thjeu
Heuyerjans die hem assisteert.

Dit duo zal in de periode 1973 tot en
met 1977 het bewind voeren over
de kantine. Als Dré Dillen in 1977
afhaakt, beheert Thjeu Heuyerjans
tot en met 1983 in zijn eentje de
kantine.

In 1970 gaat Rood-Wit commercieel
aan de weg timmeren en boort een
nieuwe inkomstenbron aan: het
plaatsen van reclameborden. Stap
voor stap verschijnen er langs het
hoofdveld borden van middenstan-
ders die de club een warm hart toe-
dragen. De grote animator bij deze
eerste PR-activeiten was Joop van

den Boom.

den. In een spannende tweestrijd
tegen Veloc op het UNA-terrein trok
Rood-Wit helaas aan het kortste

eind en degradeerde weer naar de

vierde klasse. Gelukkig was er tij-
dens dit seizoen ook een lichtpuntje:
de haan kraaide victorie voor het
zesde elftal. Dit in die dagen befaam-
de elftal bracht de volgende namen
binnen de krijtlijnen: Jo Beerens,
Cor van Lierop, Piet en Willie Dirks,
Piet Sleegers, Jan van Dooren en

Albert Verwimp.

Het succesverhaal van
Rood-Wit A1

In die tijd sprongen ook de geweldige
prestaties van de A1-junioren in het
oog. Onder de bezielende leiding
van '‘Meistermacher’ Walter van
Dooren werden zij in 1968 niet
alleen kampioen van hun kring.
Ook sloot dit elftal de toernoocien
van Veloc en Venlose Boys winnend
af. Maar de honger naar succes was
hiermee nog niet gestild. Vergezeld

door 3 bussen supporters werd ver-

Rood-Wit AT was toen al een geweldige ploeg. En dit zou z0 blijven! Spelers v.l.n.r.: Peter Mallen,

Tiny de Lepper, Peter van Gerwen, Jozef Janssen, Jan Martens, Tiny Meulenbrocks, Johan van

Engelen, Pieter Meulenbroeks, Toon Roosen, Frans Rijkers, Toon de Gouw, Tiny Peters, Harrie van

der Meeren, Ad Lueb. Hurkend: Wim Simons (leider), Frans Janssen (leider), Keeper "de Spin”,

Louis van der Meeren (leider), en Tony van Gerwen (leider).




volgens deelgenomen aan de lande-
lijke finale om de Bisschopbeker in
Leidschendam, waarbij een verdien-
stelijke 4e plaats onze jongens ten
deel viel.

De absolute kroon op het werk was
de eerste plaats bij de Brabantse
Kampioenschappen op 8 juni 1969
in Roosendaal. Deze prestatie kreeg
nog een gouden randje, doordat in
de aanloop naar de finale geen
enkele nederlaag werd geleden,
Ruim tien jaar later zonder de A1-
junioren onder leiding van Theo
Janssen, Jos Thijssen en Geertje
Kerkhofs deze prestatie nog een
keer evenaren). De A1l-spelers die
Rood-Wit Veldhoven op de kaart
hadden gezet, vormden enkele sei-
zoenen later het geraamte van het
eerste elftal. Hun namen worden
nog steeds met respect uitgesproken:
Pieter Meulenbroeks, Tiny Meulen-
broeks, Harrie Jansen, Jantje Rom-
bouts, Ad Lueb, Piet van Gerwen,
Tiny de Lepper, Toon Roozen,

Tiny Peters en Peter van Gerwen.

Bestuurscrisis

Het verblijf in de derde klasse is
geen lang leven beschoren. Als de
prestaties zich in een neerwaartse
spiraal bevinden, luidt het recept
vaak: verandering van spijs doet
eten. Dit gezegde is ook van
toepassing op hoofdtrainer Joep
Terstroote die in 1969 na 5 jaar het
roer overdeed aan Jan van den
Heuvel. Ook het bestuur heeft het

in deze tijd zwaar te verduren.

Een bestuurscrisis lijkt niet meer te
vermijden, als acht bestuursleden
het zinkende schip willen verlaten.
Na intern beraad blijven uiteindelijk
vier bestuursleden zitten. Om weer
in rustiger vaarwater te komen,
krijgt het bestuur in de persoon van
Theo van de Ven bovendien een
nieuwe voorzitter. Dertien jaar na
zijn vorige ambtstermijn neemt hij
voor de tweede keer in zijn Rood-
Wit loopbaan de voorzittershamer
weer in handen. Behalve Theo van

de Ven installeert de ledenvergade-

Mijlpaal: 200ste jeugdlid

In 1970 bereikt Rood-Wit opnieuw
een mijlpaal in haar clubgeschiede-
nis. Het bestuur verwelkomt René
Schoones als 200ste jeugdlid.

Al snel blijkt deze nieuwe speler
over behoorlijk wat talent te
beschikken. Uitgerekend dit feest-
varken zou in het vervolg van zijn
loopbaan met succes de clubkleuren
van onze vereniging verdedigen:

in 1980 maakte hij deel uit van het
A1-elftal dat tijdens de Brabantse

kampioenschappen eerste werd en

Veel respect genoten Pieter en Tiny Meulenbroeks, Harrie Jansen,

Jantje Rombouts, Ad Lueb, Piet van Gerwen, Tiny de Lepper,

loon Roosen, Tiny Peters en Peter van Gerwen in de Kempen.

ring de volgende bestuursleden:
Arnold Roijmans (Secretaris),

Harry van Hulst (penningmeester),
Christ van der Heijden, Huub van
Moll, Frans van de Ven, Dré Dillen,
Jeff Adams, Jo Smits, Jan van Dooren

en Joop van den Boom,

René Schoones wordt als 200 jengdlid
ingeschreven. Tonny van Gerwen (vechts) is

aandachtig toehoorder.
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in 1986 was hij basisspeler van het
eerste elftal dat kampioen werd in

de vierde klasse.

De eerste ereleden

In 1971 verliest het bestuur een van

e .

Christ van der Heijden vertrekt naar Singapore en verlaat het bestuur. Voorzitter Theo van de Ven

Op de jaarvergadering van 1972
treden Jan Dankers en Harry van
Hulst af als bestuurslid.

Op dezelfde vergadering benoemt
voorzitter Theo van de Ven voor de

eerste keer in de clubgeschiedenis

benoemt in 1973 Harry Schats tot erelid, omdat hij 25 jaar bestuurslid is.

zijn belangrijkste schakels. Qudvoor-
zitter en huidig penningmeester
Christ van der Heijden vertrekt voor
zijn werk naar Singapore.

Het tweede elftal strijkt wederom
met de hoogste eer en wint boven-
dien in juni op het sportpark van
Schijndel de promotiewedstrijd tegen
JVC uit Cuyk met 1-0. Promotie naar
de reserve derde klasse van de KNVB
was hiermee een feit. Ook het derde
elftal trekt aan het slot van de com-
petitie 1970-1971 aan het langste
eind. Op het op het terrein van Best-
Vooruit wint dit team de beslissende
promotiewedstrijd met 3-0 van
Spoordonkse Boys 2 en stelt daarmee
het kampioenschap veilig. Jan van
den Heuvel vertrekt als trainer en

wordt opgevolgd door Jo de Bruyn.

drie oud-spelers tot erelid en speldt
hen de bijbehorende gouden insigne
op. De drie rasechte Rood-Witters
die deze eer te beurt vallen, zijn
Aard Hoeks, Jan v. Lieshout en Henk
Smets sr. Op de jaarvergadering van
1973 treedt ook Harrie Schats toe tot
deze galerij van ereleden, omdat hij

al bijna 25 jaar bestuurslid is.

De Roodwitter in een

nieuw jasje

In oktober 1972 ondergaat de lay-out
van De Roodwitter een belangrijke
metamorfose. Na 25 jaar neemt de
redactie afscheid van het vertrouwde

folioformaat en schakelt over op het

formaat dat we nu nog steeds
maandelijks in handen krijgen.

Een jaar later krijgt ons cluborgaan
wederom een nieuw jasje aan-
gemeten. Op de kaft verschijnt het
zogenoemde Mainzelmanneke dat
zou uitgroeien tot dé mascotte van
Rood-Wit en dat tot 1983 de omslag
van de Roodwitter zou bepalen.
Ook de redactie van de Roodwitter
verandert van samenstelling.

De redactie verwelkomt het drietal
Harry Schats, Theo van de Ven en
Henk Smets sr. In de loop van 1973
neemt Theo van de Ven het heft
geheel in eigen hand en houdt dit
12 jaar lang vol. Belangrijke schrijvers
die in deze periode aan het woord
komen zijn onder meer Brulboei en
Hannes van Erpele (pseudoniemen
van Henk Smets sr, Snees (alias Frits
Janssen), De Supporter, Insider en

QOutsider.

De Roodwitter kan zich begin jaren
zeventig meten met de landelijke
pers. De oliecrisis van 1973 haalt
behalve de voorpagina’s van alle
dagbladen ook de kolommen van
Roodwitter. Twee autoloze zondagen
zorgen niet alleen voor een overvolle
fietsenstalling, maar leggen ook de
basis voor een prima warming-up.
Alle uitspelende teams vertrekken
namelijk met de fiets naar uitwed-

strijden.

In 1973 is het oliecrisis, “de warming-up is geboren’”.

Alle uitspelende teams van Rood- Wit eaan met de fiets.
Fa ) -
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De start van het damesvoetbal is een feir.

De start van het
damesvoetbal

In het kader van emancipatie is 1971
een bijzonder jaar voor onze vereni-
ging. Ruim vijfenveertig jaar na de
oprichting doet het damesvoetbal
zijn intrede. Op de allereerste trai-
ning staat oud-keeper Frans Moonen
voor een groep gemotiveerde
dames. Een taak die Piet Sanders
daarna jarenlang met veel plezier op
zich nam. Nu de naam van Piet
Sanders weer gevallen is, moeten

we zeker melding maken van de

NUENEN TEL.040-833708

klinkende successen die hij behaal-
de met ‘zijn dames’. Wat goed is,
komt snel. Drie jaar nadat er voor
eerst tegen een bal was getrapt,
wordt het eerste damesteam in 1974
onder zijn leiding kampicen. En met
deze titel was de honger naar suc-
ces nog niet gestild. Twee jaar later
sluit het eerste damesteam de com-

petitie wederom als eerste af. De

goede prestaties blijven niet onop-
gemerkt bij de keuzeheren in Zeist:
Edith Ramakers ontvangt een uitno-
diging voor het Nederlandse

Damesteam.

1973: een geweldig
Rood-Witjaar

Na afloop van de competitie neemt
trainer Jo de Bruyn afscheid.

In zijn plaats gaan twee echte Rood-
Witters de ‘platte’ kar trekken:
hoofdtrainer Jan Vos en assistent
Piet Sanders. Het aantrekken van
deze voormalige eerste-elftalspelers
blijkt een gouden greep te zijn.
Zowel Rood-Wit 1 als 2 grijpen
namelijk aan het einde van het
seizoen de titel. Het seizoen 1972-

1973 staat in sportief opzicht

Edith Ramakers wordt geselecteerd voor het Nederlandse

damesteam. En daar was heel Rood-Wit trots op.

Ook de dames van Rood-Wit hielden de eer meer dan hoog.

sowieso te boek als een zeer succes-
vol jaar. Behalve het eerste en twee-
de elftal werden ook het vierde en
zesde kampioen. Daarnaast zorgden
ook nog drie jeugdelftallen voor
feestelijke taferelen: zowel C3, D1
als Aspiranten 3 lieten "De Korze”
op haar grondvesten trillen. De jubi-
leumuitgave sprak dan ook terecht
van een ‘jubeljaar’.

De succesvolle trainer Jan Vos
vertrekt na een hartelijk afscheid
aan het einde van het seizoen naar
Oirschot Vooruit en krijgt in de
persoon van de heer Albert Lenting

een opvolger.
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Onder leiding van jan Vos werden successen aaneengeregen. De meest rechtse persoon op de foto is Dbr. Thissen en had als bijnaam Salo Muller.

Arnold Roijmans is onlosmakelijk met Rood-Wit verbonden.

Klein van stuk... maar grote daden!

2L

De selectie in juichstemming in 't "jubeljaar” 1972-1973

5.
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Arnold Roijmans

Als er één naam onlosmakelijk ver-
bonden is met onze club, dan is het
wel de naam van Arnold Roijmans.
Na eerst enkele jaren als bestuurslid
warmgedraaid te hebben, volgt
Arnold Roijmans in 1973 Theo van
de Ven op als voorzitter. Zijn start is
veelbelovend. Omdat het eerste elf-
tal kampioen is geworden, begint
hij meteen als voorzitter van een
derdeklasser. Zowaar geen sinecure,
Met Arnold Roijmans kreeg Rood-
Wit een voorzitter die het hart op
de juiste plaats droeg en zich belan-
geloos inzette voor het wel en wee
van onze club. Klein van stuk zou
‘Nolleke’ tijdens zijn ambtstermijn

uitgroeien tot een ‘groot’ voorzitter.

In de historie van Rood-Wit zal hij altijd genoemd

worden. Pastoor van Rooij schudt Arnold

Rotjmans de hand tijdens t 50-jarig jubilewm

30



Voorbeeldfunctie voor

de jeugd

Het eerste elftal dat onder leiding
stond van Jan Vos, herbergde veel
spelers met talent en doorzettings-
vermogen. Veel jonge Rood-Witters
identificeerden zich graag met man-
nen als Mies van de Palen, Hans
Kremers, Abbie Peters, Tiny Peters,
Heinz van Gerwen, Ad Lueb,

Rob Hopmans, Bart Fleskens, Fer
Fleskens, Pietje van Gerwen en de
gebroeders Jos en Theo Schut. Veel
van deze spelers zouden later als
trainer de jeugd van Rood-Wit onder
hun hoede nemen en daarmee een
stempel drukken op de jeugd-
opleiding die in de gehele Kempen
een goede naam had. In jaren
zeventig was het de normaalste
zaak van de wereld dat jeugdspelers
op zondagmiddag hun favorieten
gingen aanmoedigen. Bij elke thuis-
wedstrijd stonden zij in groten
getale achter het vijandelijke doel
om hun idolen naar de overwinning

te schreeuwen.

Blijkbaar is de tijdsgeest van de
jaren negentig anders, want boven-
genoemde uitingen van clubliefde
zie je tegenwoordig nauwelijks

meer.

1974: Jubileumjaar

Het jaar 1974 staat uiteraard volle-
dig in het teken van het gouden
jubileum. Van 31 mei tot en met

3 juni viert Rood-Wit in stijl deze
nieuwe mijlpaal. In een grote feest-
tent op het kermisterrein is het vier
dagen lang feest. Doordat het eer-
ste damesteam in het jubileumjaar
het kampioenschap behaalt, krijgt
het feest extra glans. Het ledental
van Rood-Wit was inmiddels uitge-
groeid tot bijna 600, waarvan er
exact 300 uit junioren bestonden.
Kortom, Rood-Wit was in het
jubileumjaar uitgegroeid tot een
bloeiende vereniging met een
prachtige jeugdafdeling.

In het seizoen 1973-1974 brengt
Rood-Wit vijfendertig elftallen bin-

nen de lijnen: 15 seniorenelftallen,

3 A-juniorenelftallen, 3 B-junioren-
elftallen, 4 C-juniorenelftallen,
5 pupillen-teams, 6 aspiranten-

elftallen, 2 dameselftallen en

1 veteranenelftal.

Overzicht van de jubileumactiviteiten
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De selectie van PS. V. en Rood-Wit broederlijk bijeen voor de aftrap van de lichtwedstrijd.

PSV

Op 27 augustus speelt het eerste
elftal van Rood-Wit een licht-
wedstrijd tegen (het grote) PSV.
Veel doelpunten en veel publiek
zorgen voor een prachtige entoura-
ge. Als we de tekst van de jubileum-
uitgave van 1984 mogen geloven,
had ons loopwonder Jan Rombouts
weinig in de pap te brokkelen
tegen Bengt Schmidt-Hansen. De
buitenspeler die vanwege zijn snel-
heid Zoef de Haas genoemd werd,

liet ‘Toetje’ regelmatig zijn hielen

zijn Gerrit Mollen, Walter van
Dooren, Albert Verwimp en Ad van
Oorschot. Als we de verslagen in ons
clubblad mogen geloven, brengen
talentvolle jeugdspelers hier de
mooiste vakantie van hun leven door.
Een week lang worden zij behandeld
als ‘echte’ professionals. Het pro-
gramma laat aan duidelijkheid niets
te wensen over: 's morgens in alle
vroegte een bosloop, rond het mid-
daguur een stevige training, aan
het einde van de middag een zes-

kamponderdeel en ‘s avonds tot slot

De strijd van "Zoef " tegen “loetje” was een ongelijke strijd.

zien. Jan Rombouts kon met name
heel lang lopen, Bengt Schmidt-
Hansen daarentegen was vooral erg

snel.

Eijkenburg

Onze jeugdafdeling start in de
zomer van 1974 met de organisatie
van een sportkamp op ‘Eijkenburg’.

De organisatoren van het eerste uur

Eykenburg was voor de jeugd één groot feest.

een voetbalwedstrijd tegen een pit-
tige tegenstander. Geen wonder dat
de leiders er streng op toezagen dat
de spelers na het middageten een
half uur verplichte rust namen.
Hoogtepunten tijdens zo'n week
waren in willekeurige volgorde:

de films met John Wayne, de corvee-
beurten in de keuken, de nachtelijke
escapades op de gang, de ouderdag
op woensdag en de uitverkiezing
van de Sportman van het jaar op
vrijdagavond.

Eijkenburg is in 1978 ook gastheer
van het eerste kerstzaalvoetbaltoer-
nooi voor de jeugd. De winnaars

van het toernooi krijgen een leuke
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prijs: onder begeleiding mogen ze
naar de voetbalwedstrijd PSV -
Feyenoord in het Philipsstadion.
Nog steeds is het kersttoernooi een
jaarlijks terugkerende traditie die
achtereenvolgens in De Springplank
en Den Ekkerman in ere wordt

gehouden.

Clubliefde

Het getuigt van eerbied om tijdens
een jubileumjaar even stil te staan
bij de leden die belangeloos jaar in,
jaar uit voor de club in de weer zijn,

of geweest zijn. De jubileumuitgave

van 1974 |laat deze goede gewoonte
niet aan zich voorbij gaan.
Clubliefde moet regelmatig gekoes-

terd worden.

Opnieuw degradatie

Na twee jaar de selectie getraind te
hebben, geeft Albert Lenting in 1975
het stokje door aan Joep Testroote
die voor de tweede keer aan deze
klus begint.

Na één jaar neemt hij alweer
afscheid, waardoor de weg vrijkomt
voor Harry Bottram. Drie jaar lang
zal hij de scepter zwaaien over het
eerste en tweede elftal.

In hetzelfde jaar verschijnt ook
masseur Dick Wiedijk ten tonele.
Deze beroepsmilitair laat er bij
blessures geen gras over groeien.

Met zijn grote, stevige handen

brengt hij menig selectiespeler
binnen no time weer op de been,
Het seizoen 1975-1976 is wederom
een zwarte bladzijde in onze club-
geschiedenis. Het vaandelteam kan
de vlag halfstok hangen, want het
degradeert opnieuw naar de vierde

klasse.

Nieuwe buren en uitbreiding
accommodatie

Een jaar nadat Rood-Wit de kantine
in eigen beheer neemt, wordt de
accommodatie uitgebreid met 4

kleediokalen. Inmiddels heeft Rood-

Wit op "De Korze" vier nieuwe
buren gekregen: GVAC (atletiek),
VLTC (tennis), Basko (hockey) en
Nuvoc (volleybal). Enkele jaren later
volgt ook nog handbalvereniging
HVV. Pas in 1981 is sportpark

"De Korze" volledig gerealiseerd.
De gemeente Veldhoven heeft er
zestien jaar over gedaan om een
sportcomplex te verwezenlijken
waar veel verschillende clubs zich

thuisvoelen,

Eind 1977 is de vereniging in de
bestaande kantine uit haar jasje
gegroeid. Volgens de toenmalige
carnavalscommissie is er door de
groei van het ledenaantal dringend
behoefte aan uitbreiding. Onder de
bezielende leiding van Cor van

Gerwen steken veel Rood-Witters

de handen uit de mouwen.

Vele handen maken licht werk,
zodat de verbouwing in ijltempo
verloopt. Begin 1978 kan de feeste-
lijke heropening al plaatsvinden.

In 1978 krijgt Rood-Wit bovendien
de beschikking over een vierde
speelveld aan de overkant van de
weg. De ledenstop waarvan in 1975
nog sprake was, is hiermee van de
baan. 1n 1979 stijgt het ledenaantal
zelfs naar een recordhoogte van

727 leden.

Na een stevige lobby van voorzitter
Arnold Roijmans komt er in 1979
een einde aan het gravelveld dat
vanaf 1965 dienst had gedaan als
trainingsveld. In de plaats van dit
gewraakte veld komt er een gras-
laag op lava-korrel. Zelden zal een
aanpassing van de accommodatie
met zoveel gejuich zijn ontvangen

als deze.

In 1979 geven Tiny en Anny Hoeks
na ruim twintig jaar de pijp aan
Maarten. Ons sportlokaal De
Sportvriend komt in handen van
Harry van Uum. Zijn verblijf achter
de toog is slechts van korte duur.

Al in 1981 wordt hij opgevolgd door

Geert en Paula van Gerwen.
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De meiden hadden er zin in.

Groei damesvoetbal

Het damesvoetbal bij Rood-Wit wint
nog steeds aan populariteit. Ock in
1979 zet de groei zich gestaag voort.
In dit jaar beschikt onze vereniging
over 60 voetballende dames die ver-
deeld zijn over drie dameselftallen
en één meisjeselftal. Succes gloort
er ook aan de harizon: het tweede
dameselftal sleept aan het einde
van het seizoen de titel in de wacht.
Binnen Rood-Wit bestaat een
vruchtbare bodem voor damesvoet-
bal. Het koperen jubileum dat in
1982 op het programma staat,
wordt door de dames met vertrou-
wen tegemoet gezien. Het jubileum
krijgt een feestelijk tintje, omdat het
meisjeselftal voor de eerste maal de

titel grijpt.

C1 wordt 2e tijdens het Brabants
Kampivenschap in 1974, Karel Wijngaarden
(in het midden van de staande spelers) zorgde

altijd voor vindingrijke oplossingen.

Succesvolle jeugd

Terwijl het Nederlands elftal in
Argentinié net naast de wereldtitel
grijpt, is het bij Rood-Wit louter
rozegeur en maneschijn. Vooral de
jeugd doet van zich spreken: A1, D1
en C1 worden in hetzelfde jaar
kampioen. C1 levert onder leiding
van Rob Hopmans en Adje Peeters
een puike prestatie door op de
Brabantse Kampioenschappen in
Tiel achter NAC tweede te worden.
Gedenkwaardig is de enorme explo-
sie van vreugde die ontstaat als Ton
Buiting in de halve finale tegen
Woensel viak voor tijd de 1-0

binnenschiet. Bedolven onder de

medespelers en meegereisde

supporters laat hij zich feliciteren.
Zelfs André Driessen die door een
gebroken enkel niet mee kan spelen,
wordt in zijn rolstoel het veld op-
gereden. Als spits Ruud Borgers
voor rust trefzekerder was geweest,
had er misschien nog meer in het
vat gezeten. Uiteindelijk worden de
vermoeide spelers na rust met 0-5
overlopen door de club uit Breda.
Befaamd zijn in deze tijd ook de
frikadellenavonden die Rob en Adje
organiseren na zes gewonnen wed-

strijden op rij.

A1 Brabants kampioen

Waar C1 een jaar eerder strandt in
het zicht van de finale, lukt het A1
in 1980 wel om de felbegeerde
Brabantse titel in de wacht te slepen.
sportief succes. In Veghel is de op-
mars van de pupillen van Jos Thijssen,
Theo Jansen en Gerard Kerkhofs
niet te stoppen.

Dit drietal beschikt over een groep
geweldig getalenteerde spelers.
Velen van hen zouden later het eer-
ste elftal halen. Bekijk het volgende

rijtie van namen. Veel kenners spre-
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Het beste Al jeugdkampioens elftal. Boven v.Ln.r. Gerard Kevkhofs (leider), Peter van Deursen,

Wil Verbagen, Michiel van Sambeek, Martien Heeren, Gerard van Beek, Frans Fasen, René Schoones,

Toon Fasen, Theo Jansen (trainer), Jos Thijssen (leider). Onder v.Ln.v. Ad Rijkers,

Karel Wijngaarden, Andy Rhemvev, Kavel Paulussen, Fred van dev Steen, Piet Sleegers.

ken nog steeds met respect over dit
misschien wel beste jeugdteam aller
tijden zijn. Wie kent u nog? Andy
Rhemrev, Giel van Sambeek,
Martien Heeren, René Schoones,
Fred van der Steen, Gerard van Beek,
Karel Wijngaarden, Ad Rijkers,
Frans Fasen, Toon Fasen, Karel
Paulussen, Pieter Sleegers en

Peter van Deursen.

Overgangsperiode
Eind jaren zeventig doet het eerste

elftal verwoede pogingen om terug

te keren naar de derde klasse. Alle
pogingen zijn na een goede compe-
titiestart gedoemd te mislukken.

De winterstop zorgt keer op keer

voor de ommekeer.

In tegenstelling tot her eerste elftal
hebben de lagere seniorenteams
meer succes. In 1980 strijken vijf
elftallen met de hoogste eer:

het derde, het zevende, het achtste,
het negende en het dertiende wor-
den kampioen. In de jaren 1981-1984
is er wederom geen kampioenschap
voor ons vaandelteam.

Maar ondertussen stond Rood-Wit
in de hele Kempen en ver daar-
buiten bekend als een vereniging
met veel talent; een goed geleide,
gezonde organisatie en een toen
nog florerende damesafdeling.

Met argusogen werden de jeugd-
elftallen tot ver buiten Reusel

bekeken.

In seizoen 1979-1980 doen de f’_;@'.a‘ hun intrede. Ras p/u/e/\'{f;'f

we de vruchten.

In 1979 vertrekt Harry Bottram na
3 jaar als trainer. Zijn opvolger Wim
van lersel heeft het roer drie jaar in
handen voordat René Luining het

van hem overneemt.

o /&ma’é’ﬁa 2"

Vooral het seizoen 1979-1980 laat
de kracht van onze jeugdelftallen
zien: zeven juniorenelftallen sluiten
deze voetbaljaargang als eerste af.
Als Rood-Wit in hetzelfde seizoen
start met de F-jeugd, verschijnen er
aan het firmament zelfs piepjonge,
talentvolle voetballertjes.

Een belangrijk aandeel in het succes
van de jeugd heeft zonder twijfel
Bertus van Moll. Voor zijn inzet en
verdiensten ontvangt hij in 1980 de

zilveren KNVB-speld.

Brandhout zorgde voor sfeer.
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Niet alleen prestaties ook gezelligheid bij de lagere teams (Rood-Wit 7).

Nieuwe redactie clubblad

In 1983 geeft Theo van de Ven na
12 jaar te kennen dat hij zijn taken
als hoofdredacteur van De Rood-
witter wil neerleggen. Volgens hem
is de tijd rijp voor nieuw bloed.
Binnen de eigen gelederen wordt
naarstig gezocht naar ‘talentvolle
journalisten’ voor het clubblad. Eind
1983 is het zover. Toon Bazelmans,
Paul Sanders en Tiny Peters vormen
bij het begin van de 34ste jaargang
een nieuwe redactie.

QOok de vertrouwde omslag met het
Mainzelmanneke heeft zijn beste
tijd gehad. In de plaats van deze
mascotte komt het logo van Rood-
Wit voortaan op de voorkant.

Aan schrijvers is begin jaren tachtig
geen gebrek. Harrie Paulussen,
Toeschouwer, Per Favore (Paul
Sanders), Sus en Wis, Snees (Frits
Jansen), 't Watermanneke en d'n
0.1.V."er zorgen voor een afwisse-

lende en levendige Roodwitter.

In december 1984 krijgt de redactie
te maken met een kleine kink in de
kabel. Typiste Bets Jansen stopt na
25 jaar met haar werkzaamheden

voor de Roodwitter.

Het jubileumjaar 1984

Op 1 januari 1983 luidt Rood-Wit
voor de eerste keer het nieuwe jaar
in met een eigen nieuwjaarsrecep-
tie. Een feestelijke bijeenkomst die
anno 1999 nog steeds als eerste
activiteit op de agenda staat.

Ook wordt er aan de vooravond van
het jubileum een commissie in het
leven geroepen die het 60-jarig
bestaan gaat voorbereiden.

De inspanningen van de commissie
zijn niet tevergeefs. In het pinkster-
weekend van 1984 maakt Rood-Wit
in de Nuvoc-hal van het zestigjarig
jubileum een geweldige happening.
Rood-Wit is na al die jaren nog
steeds een vereniging waar muziek

in zit. Een speciaal in het leven

In 't jubileumjaar bereikte het ledenbestand een piek:

901 leden

geroepen commissie toont aan
waarom. Op een tekst van Janus
Sanders en op muziek van Jac Peters
brengt boerenkapel De Gendergalm
een eigen clublied ten gehore.

Ook gua ledenaantal is onze
vereniging springlevend.

In het jubileumjaar bereikt het
ledenbestand een piek: 901 leden,
waarvan 646 senioren en 255
junioren. Zoveel leden hebben we
daarna nooit meer gehad.

Vooral de verschillende commissies

S.V. Rood-Wit Veldhoven
Oud Clublied

1

Rood-Wit vlag U eren wij

Voor U staan wij pal

Voor U strijden willen wij

Steeds en overal

Moedig kloek en onversaagd

Het geldt ons hoogst bezit

Als men de vlag belaagt bis
Van ons Rood en Wit.

2

Daarom zweren wij steeds frouw

Aan ons clubje klein

Waar we als vrienden in de sport

Altijd samen zijn

Zo mochten wij met roem belaan

Aan het eind van dit seizoen

Aan de spits der derde staan bis
Als klasse kampioen.

binnen Rood-Wit laten tijdens dit
feestelijk jaar van zich horen.

De veteranen organiseren een grote
rommelmarkt bij café De Sport-
vriend, terwijl onze dames samen
met de jeugd met bloemen langs de
deur gaan.

Uiteraard is een jubileum niet com-
pleet zonder een wedstrijd tegen

een club uit het betaalde voetbal.
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ONS ROOD-WIT.

REFREIN: NIET TE VERSLAAN, NIET TE VERSLAAN
ROOD-WIT ZAL NOOIT VERLOREN GAAN
NIETS AAN TE DOEN, NIETS AAN TE DOEN
ROOD-WIT DE GROTE KAMPIOEN.

b

In vierentwintig werd Rood-Wit geboren
FAood gebroekt en shirt met witte band.

De club liet overal veel van zich horen
Kreeg grote naam in Kempenland
Gebouwd werd aan een roemrijke historie
De vriendschapsband staat hoog in 't vaan
Er was wel tegenslag, maar meer victorie
Rood-Wit kwam toch steeds bovenaan.

REFREIN: NIET TE VERSLAAN, NIET TE VERSLAAN
ROOD-WIT ZAL NOOIT VERLOREN GAAN
NIETS AAN TE DOEN, NIETS AAN TE DOEN
ROOD-WIT DE GROTE KAMPIOEN.

2

Ons Rood-Wit is vandaag niet klein te krijgen
We zijn gewoon niet te versiaan

En walke club kan Rood-Wit nog badreigen
Want onze jongens vallen aan

Ons Rood-Wit heeft nog nooit zijn kieur verloren
Die kisuren blijven Rood en Wit

Ons clubje kan en zal steeds blijven scoren
Omdat er altijd schot in zit.

AEFAEIN: NIET TE VERSLAAN, NIET TE VERSLAAN
ROOD-WIT ZAL NOOIT VERLOREN GAAN
NIETS AAN TE DOEN, NIETS AAN TE DOEN
ROOD-WIT DE GROTE KAMPIOEN

Aan deze wens wordt gehoor
gegeven. In de voorbereiding op

het seizoen 1984-1985 speelt het

zorgen zij voor een doelpuntrijk
kijkspektakel. In sportief opzicht is
de oogst in dit jaar sowieso dun
gezaaid. Van de seniorenelftallen
wordt alleen het tiende kampioen.
Terugkijkend op dit jubileum mogen
we gerust stellen dat de jubileum-
commissie een unieke prestatie
heeft geleverd. Na alle festiviteiten
heeft de commissie nog een netto
resultaat van §11.000,- in kas.

Trots wordt dit bedrag overhandigd
aan de penningmeester van Rood-
Wit. Op de nieuwjaarsreceptie van
1985 krijgt het jubileumjaar nog
een klein staartje. Voorzitter Arnold
Roijmans en wethouder Driek van de
Vondervoort onthullen gezamenlijk

een monument.

Onderscheidingen

Natuurlijk warden er weer enkele

Arnald Roijmans zet Toon van Kemenade in

bet zonnetje.

gouden onderscheiding die hoort bij
het erelidmaatschap van Rood-Wit.
Dit voor hun verdiensten gedurende
vele jaren. Ook de KNVB doet een
duit in het zakje: voorzitter Arnold
Roijmans, Theo van de Ven en Jan

van Lieshout ontvangen de KNVB

eerste elftal tegen PSV. De profes-
sionals uit Eindhoven hebben geen Rood-Witters in het zonnetje gezet.
medelijden met onze jubilerende, Toon van Kemenade, 60 jaar lid en

Theo van de Ven ontvangen de Op een jubileumfeest mag RS, V. niet ontbreken.

goedwillende amateurs. Met 21 -0
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speld, terwijl Thjeu Heuyerjans de
speld voor Toto-commissaris in ont-
vangst mag nemen. Voorzitter
Arnold Roijmans huldigt namens
het bestuur van Rood-Wit zeven
leden die al 40 jaar lid zijn van de
vereniging. Daarnaast onderscheidt
hij veertien leden als lid van ver-

dienste.

Emancipatie en teloorgang
Halverwege de jaren tachtig dringt
emancipatie ook door in de voetbal-
lerij, een wereld waarin mannen het
doorgaans voor het zeggen hebben.
Rood-Wit staat ten tijde van haar
60-jarig jubileum te boek als een
moderne club waar ook vrouwelijke
leden hun mondje mogen roeren.
Annemarie Meulenbroek-Dingen
voegt de daad bij het woord en
neemt zitting in het bestuur.

Haar portefeuille bestaat uit de
onderwerpen algemene zaken en
uiteraard damesvoetbal. In het kiel-
zog van haar inspanningen tonen
de dames aan dat er ook nog steeds
heel behoorlijk gevoetbald wordt:
het eerste team pakt na een span-
nende competitie verdiend de
felbegeerde titel. Ondanks dit
aansprekende resultaat komt lang-
zamerhand de klad in het dames-
voetbal bij Rood-Wit. Aan het einde
van het seizoen 1986-1987 stopt

Rian Buiting na 14 jaar met voetbal-

len. Haar afscheid is geen incident,
maar een voorbode. Aan het begin
van het seizoen 1987-1988 is het
over en uit, Jaar in, jaar uit ziet de
damesafdeling haar ledenbestand
teruglopen. Na 16 jaar kan Rood-
Wit geen representatief damesteam
meer op de been brengen. Door de
teloorgang van onze damesteam
legt bestuurslid Annemarie Meulen-
broek haar taken als bestuurslid neer.
Een succesvolle episode behoort
definitief tot het verleden. Slechts
één voordeel valt te bespeuren: de
heren hoeven op trainingsavonden
niet meer buiten te wachten, totdat
de laatste dame het kleedlokaal ver-
laten heeft. Enkele belangrijke cory-
feeén die het damesvoetbal kleur
hebben gegeven willen we nog een
keer de revue laten passeren: Rian
Buiting, Annemarie Meulenbroek,
Francien Welten, Tiny Kouwenberg,
Karin van der Meeren, Jeanne Rom-
bouts, Hennie Schut, Edith Ramakers,
Anita van Mol, Thea Peters,

Stien Heeren, Monique de Koning,
Desire de Cortie en Diny Rijkers.
Liefhebbers van damesvoetbal ver-
wijzen we graag naar het Harrie
Paulussentoernooi. Vooral de fana-
tieke inbreng van Miranda Klep

springt hier jaarlijks in het oog.

E)(’ le vrouw :‘i'i’i’/!z’ toe toi /fi’.f lj.-'r".\'e"f."z'r'.r",

Anne-Marie Meulenbroek-Dingen zorgde voor een frisse

wind in het mannenwereldje.
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el, I1arrie F{u;‘s!f.f'\.\. L en Jan

g Ladsisd
JOHRge :{":"f.’sj}:’r'.

Harrie Paulussen en

Jan van Lieshout

Het seizoen 1985-1986 staat in ons
geheugen gegrift als het seizoen
waarin we onverwacht afscheid
moeten nemen van twee rasechte
Roodwitters: zowel Harrie Paulussen
(oktober 1985) als Jan van Lieshout
(januari 1986) overlijden op veel te
jonge leeftijd. Harrie Paulussen, de
noeste werker achter de schermen,
zorgde als penningmeester dat de
financiéle zaken keurig op papier
stonden. Ook was hij de schrijver
achter de positieve wedstrijd-
verslagen van het eerste elftal.

Het siert de vereniging dat het jaar-
lijkse toernooi ter afsluiting van het
seizoen aan hem is opgedragen.

En wie Jan van Lieshout niet
persoonlijk heeft gekend, heeft
ongetwijfeld van hem gehoord.

Als jeugdspeler was je wel eens
bang, als je plotseling oog in oog
stond met deze in blauwe overall en
regenlaarzen geklede terreinknecht.
Als manusje-van-alles zorgde hij
ervoor dat de ballen tijdens trainings-
avonden en wedstrijddagen de juis-
te spanning hadden, hij trok met
een kalkwagentje kaarsrechte kalk-
lijnen op de wedstrijdvelden en hij
was verantwoordelijk voor de
cornervlaggen en de doelnetten.
Bovendien hield hij een oogje in het
zeil of iedereen zich wel aan de

regels hield op het sportpark.
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Wie herinnert zich niet Jan's mar-
kante stemgeluid als hij weer eens
een paar jeugdleden van het hoofd-
veld stuurde. Typerend voor Jan was
dat hij zo verweven en begaan was
met Rood-Wit, dat hij elke week zijn
sleutels op de bar gooide bij café de
Sportvriend en zei: "Ik stop ermee”.
Het is sneu dat Jan slechts enkele
maanden van zijn vrije tijd heeft
kunnen genieten, na 40 jaar voor de

club in de weer te zijn geweest.

Rood-Wit 1 kampioen
Zoals zo vaak gaan vreugde en ver-
driet in de sport hand in hand. De

vreugdetaferelen spelen zich vooral

De wispelturige Erwin Hansems, bewijst toch een raspaardje

te zijn ondanks al zijn grollen.

aan het einde van het seizoen af.
Onder de bezielende leiding van
trainer Tiny Meulenbroeks, de
opvolger van René Luining, wordt
het vaandelteam in 1986 voor de
eerste keer sinds 13 jaar kampioen
van de vierde klasse D. In een
zenuwslopende wedstrijd tegen ESV
trekken ‘onze jongens’ uiteindelijk
met 1-2 aan het langste eind door
doelpunten van Hans Damen en
Erwin Hansems. Na het laatste fluit-
signaal nemen de Rood-

Witsupporters de volgende spelers

Fakg | - ﬂ -U.l'f"ﬂ.alf.i | SPORTHGRS
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1986 Sinds 13 jaar weer kampioen. Ob ja... Erwin Hansems is de naam

op schouders:

Paul de Roo, Martien Heeren,
Toon Fasen, Pierre van Stratum,
Ton Buiting, Martien Michielse,
Peter Sanders, Hans Damen,
Matty Geven, Gerard van Beek,
Erwin Sanders, Erwin Hansems,
Frans Fasen en Paul Dankers.

Door alle commaotie rondom ons

eerste elftal vergeten we bijna te

vermelden dat ook Rood-Wit 12

(De Veraart Boys) zich na een lang

seizoen tot kampioen laat kronen.
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De derby tegen UNA
Rechtstreekse promotie naar de
derde klasse is de bonus van het
kampioenschap. Omdat voormalig
hoofdklasser UNA afgegleden is
naar dezelfde klasse, staat er in het
seizoen 1986-1987 voor de eerste
keer in jaren weer een ouderwetse
Veldhovense derby op het program-
ma. De wedstrijden tegen de aarts-
rivaal uit Zeelst leveren een prachtig
affiche op dat in beide kerkdorpen
overal opgehangen wordt.

De rivaliteit tussen de clubs zorgde
vroeger voor een ware volksverhui-
zing: 3000 bloedfanatieke voetbal-
supporters omzoomden het
hoofdveld. De thuiswedstrijd op
“De Korze" brengt dit grote aantal
mensen niet op de been, en toch is
het gezellig druk langs het veld.
Jammer genoeg verliezen onze
jongens op eigen veld met 1-2.
Trainers komen en gaan, dat is bij
een club als Rood-Wit niet anders.
Succestrainer Tiny Meulenbroeks
neemt na twee seizoenen afscheid,
hij wordt opgevolgd door Bas
Hessels. Zijn bewind is slechts van
korte duur, want een jaar later is er

opnieuw een trainerswissel: Huub

KANSIOEN

zonet de titel veroverd heeft.
Blijkbaar moet een voetballer op
zijn hoogtepunt stoppen. Deze raad
is aan Martien Michielse goed
besteed. Na vele jaren de motor van
ons vaandelteam te zijn geweest,
legt Martien Michielse de pannen
erop. Hij geeft er de voorkeur aan
om nog een aantal jarenin een
lager elftal te voetballen. Aan het
einde van zijn eerste seizoen schrijft
Huub Jansen wederom een klein
succes op zijn palmares bij: het

tweede elftal wordt kampioen.

Nog meer leed
Het lot lijkt Rood-Wit in het seizoen
1986-1987 niet gunstig gezind.

1987 weer een zwarte bladziide. Harrie van Hulst en zoon
Z]

Eric komen om bij een noodlottig vliegtuigongeval.

Jansen uit Mierlo is de nieuwe trai-
ner. Op 13 november 1988 boekt hij
zijn eerste grote succes. Rood-Wit
wint met 2-1 in Zeelst van UNA en

viert deze overwinning alsof het

Nog geen jaar na het overlijden van
Har(ie Paulussen en Jan van Lieshout
wordt de vereniging opnieuw op-
geschrikt met droevig nieuws.

In de zomer van 1987 komen Harrie

i

Rood-Wit E1, ongeslagen kampioen
1988-1989. Staand v.l.n.v. Rob van
Spaandonk, Ton Verbeek (leider/trainer), Rob
Delekers, Joep van Laatum, Wouter Bevkhout,
René Schlaghecke, Adrie Conwenberg, Joeri
van Oostrum, Jeroen van Oosterbout, Henk
Smulders (leider/trainer). Zittend v.ln.r.
Donny Spruit, Don Klaassen, Pieter van

Kemenade, Daniel Feyen, Tyn van Zantvoort.

van Hulst en zijn zoon Eric tijdens hun
vakantie in lerland bij een noodlottig
vliegtuigongeval om het leven.

Met Harrie van Hulst neemt Rood-Wit
afscheid van een echte clubman,

die de laatste jaren veelvuldig als toe-
schouwer op “De Korze" aanwezig
was. Hij was nooit te beroerd om
jeugdelftallen na een kampioen-
schapswedstrijd op een rondje te
trakteren.

Drie jaar na de enorme piek in ons
ledenbestand komt de klad er lang-
zamerhand weer in. Het aantal
leden loopt in 1991 terug naar 565,
waarvan 365 senioren, 109 junioren

en 91 pupillen.




Jeugdig elan

De Rood-Witjeugd heeft de
afgelopen jaren een prima naam
opgebouwd. De succesvolle aanpak is
gebaseerd op een goede technische
en tactische onderbouwing. Niet
voor niets zijn onze jeugdelftallen
gevreesd in de Kempen en daarbui-
ten. Om jonge spelers tot wasdom
te laten komen, is de rol van goede
jeugdtrainers en coaches belangrijk.
In de jaren tachtig beginnen jonge
kerels als Toon Bazelmans en Paul
van Veghel zich als jeugdtrainer te
etaleren. Beiden worden hoofd-
leider van de jeugd. Toon krijgt de

C- en D-jeugd onder zijn hoede,

=T s

Feest in Duitsland bij Sterkrade in het Rubrgebied.

Paul neemt de E- en F-jeugd voor
zijn rekening. Het pleit voor Rood-
Wit dat beide jonge trainers niet zo
maar in het diepe worden gegooid.
Toon en Paul worden begeleid door
de ‘oude rotten’ in het vak:

Huub van Moll, Henk Verberk

enAlbert Verwimp. Al snel is het

In Duitsland werd vooral veel bier gedronken. Voetbal leek op

het gravelveld aldaar bijzaak.

resultaat van hun inspanningen
zichtbaar. De jeugd laat zich niet
alleen nationaal onbetuigd, ook
internationaal spreekt zij een
woordje mee,

Met name de goede verrichtingen
van onze jeugd op het toernooi van
Sterkrade Nordt in Oberhausen (D)
leveren gespreksstof op in de kantine
en bij de bierwagen die traditioneel
naast het gravelveld van Sterkrade
Nordt geparkeerd stond.

In navolging van clubs als Ajax en

PSV die talentendagen organiseren,

besluit ook Rood-Wit de scouting
professioneel aan te pakken.

In 1990 start de club op woensdag-
middag met speciale trainingen voor
de Veldhovense jeugd van 5 tot 10
jaar. De opzet is om jongens en
meisjes uit deze leeftijdscategorie

spelenderwijs vertrouwd te maken

met de voetbalsport, zonder dat ze
meteen lid van de vereniging moe-
ten worden. De sessies zijn in
deskundige handen: Jan Rombouts
verzorgt samen met Piet Sanders en
Harrie Rijkers de training. Bertus
van Moll voorziet alle deelnemers

na afloop van een glas ranja.

.Sporten maakt tenslotte dorstig.

Interregionale jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toe-

komst. Dit bekende spreekwoord is

" zeker van toepassing op de presta-

tie van de A-selectie onder leiding
van Piet Reurings en Jan Smets.

Het elftal sluit het eerste seizoen
(1989-1990) in de interregionale
klasse af met een zeer verdienstelij-
ke vierde plaats. Om aan dit resul-
taat een vervolg te geven, komt er
binnen het jeugdbestuur een verhit-
te discussie op gang. De centale
vraag waarover de meningen nogal
uiteen liepen, luidt als volgt: Moet
Rood-Wit een betaalde jeugdtrai-
ner/codrdinator in dienst nemen?”
Niet iedereeen deelt de opvatting
dat 'kwaliteit geld mag kosten’.
Sommige jeugdtrainers hangen
boos hun trainingsplunje aan de
kapstok. Door de verdeeldheid is
het verloop onder de jeugdleiders

erg groot in deze periode.
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De verzorger

In het seizoen 1989-1990 hangt ver-
zorger Dick Wiedijk definitief zijn
waterzak en spons aan de wilgen.
Hij wordt opgevolgd door oud-
speler Johan Koks. Jarenlang was
deze wonderdokter met zijn grote
handen verantwoordelijk voor de
spieren en gewrichten van onze
spelers. Een verzorger blijft altijd
ondergewaardeerd en toch was Dick
razend belangrijk. Of je nu selectie-
speler was of niet, als voetballer
deed je nooit tevergeefs een beroep
op hem. Zelfs bestuursleden konden
altijd bij hem aankloppen.
Tientallen spelers die in de lappen-
mand kwamen, heeft hij weer op de
been geholpen. Dick had in de
Kempen de naam dat hij de snelste
verzorger uit de omgeving was. Als
één van de matadoren als een ster-
vende zwaan tegen het gras ging,
was Dick er als de kippen bij om het

slachtoffer weer op te lappen.

Een gastvrije kantine

Een kantine is razend belangrijk voor
een club als Rood-Wit. Een goed-
draaiende kantine zorgt voor een
mooie bron van inkomsten. Vergeet
één ding niet: het is hard werken en
het is vrijwilligerswerk. In 1985 wordt
onder toeziend oog van de kantine-
beheerder Jan van Dooren, de keu-
ken verbouwd en uitgebreid, zodat er

naast een kopje tomatensoep en een

M A ALY o B N 0N (W
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worstenbroodje voortaan ook een
broodje frikadel op het menu staat.
Het is voorlopig zijn laatste wapen-
feit als kantinebeheerder. De kantine
van Rood-Wit krijgt in Annemarie

en Peer Meulenbroek zowel een

gastheer als een gastvrouw achter

huis. Bij uitwedstrijden op zondag-
morgen voor het gebruikelijke
kopje koffie, en op zondagmiddag
voor het welverdiende pilsje.

In 1987 draaien Geert en Paula van
Gerwen na 6 jaar de tapkraan dicht.

Zij gaan hun horecaervaring en

Club van 100 bewijst haar waarde, Jeroen van de Velden schenkt Christ van der Heijden een cheque.

de bar. Dit duo heeft in 1990 vijf
jaar de scepter gezwaaid als Toos en
Wim Verstraten in 1990 hun rol

overnemen. Dit tweetal houdt de

LPURL Vdnl

kantine vier jaar lang draaiende.

In 1994 gaan Tonnie en Jan van de
Linden samen de zaak runnen.

Als we het over de kantine hebben,
mogen we vooral de belangeloze
inzet van Toon Simons achter de
schermen niet vergeten.

Sinds mensenheugenis beschikt
onze club met De Sportvriend ook
over een eigen clublokaal. Veel spe-

lers en supporters zijn hier kind aan

energie steken in Café van Gé.
Ons clublokaal komt in de gastvrije
handen van René en Annie van de

Bogaard.

Club van 100

In 1990 krijgt Rood-Wit een opvol-
ger van de club van 60 x 60 die
opgericht was om het 60-jarig jubi-
leum te financieren. Aan de wieg
van de Club van 100 staan Wim van
den Berk, Cees van Oosterhout en
Henk Meurs. ledereen die Rood-Wit
een warm hart toedraagt, kan voor
een bedrag van 100 gulden per jaar
lid worden van deze nieuwe club.
Dankzij dit geld is de Club van 100
in staat om activiteiten van diverse

groeperingen binnen onze vereni-
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ging te financieren. De animo voor
de Club van 100 is de laatste jaren
behoorlijk gegroeid. Bij de tiental-
len leden leeft het idee dat ze op
deze manier iets terug kunnen doen

voor de club.

De Roodwitter

Een moderne club als Rood-Wit gaat
met zijn tijd mee. Een illustratie
hiervan is het voornemen om de
contributie te automatiseren.

In 1988 is het zover. De contributie-
bodes Cor Lodewijks en Ger Hendriks
verdwijnen uit het straatbeeld.
Jarenlang haalden zij bij de leden
aan huis de contributie op en
overhandigden tegelijkertijd de
Roodwitter. Voor elke maand dat er
contributie werd betaald, zetten zij
een stempel op de zogenoemde

contributiekaart.

Na 7 jaar redactiewerk voor ons
clubblad zet Tiny Peters in 1991 er
een punt achter. Hoofdredacteur
Toon Bazelmans zit even met de
handen in het haar, maar vindt in
Bart Bazelmans en Gerard van Hout
al snel twee enthousiaste medewer-
kers. Het is in deze periode dat de
rubriek “Balleke annimme en durs-
peule” het levenslicht ziet. Toon en
Bart ontpoppen zich tot echte jour-
nalisten; vooral hun duo-interviews
zijn vermaard. Onder de naam
Trappatoni en Bartelomei voelen zij
diverse Roodwitters een avond lang
aan de tand.. De interviews vallen zo

goed in de smaak, dat veel leden de

redactie aanklampen aan om voor
een tweegesprek in aanmerking te
komen. Veel lezers hebben niet in
de gaten dat er ook kanttekeningen
te plaatsen zijn bij dit redactioneel
succes. Regelmatig zorgt de over-
vloedige consumptie van wijn of
palm voor een stevige kater.
Langzamerhand neemt de auto-
matisering ook ons clubblad in haar
greep. De computer doet zijn intrede
op de redactietafel en is sindsdien

nooit meer weggeweest.

Wisseling van de wacht
In 1991 komt er een einde aan het
tijdperk Arnold Roijmans. Na 18 jaar

de voorzittershamer gehanteerd te

hebben, vindt hij dat hij lang
genoeg met dit bijltje gehakt heeft.
Op de jaarvergadering doet hij een
bewust een stapje terug, ten faveu-
re van Henk Verberk die hem als
voorzitter opvolgt. Tijdens dezelfde
vergadering wordt Arnold Roijmans
voorgedragen en benoemd als erelid.
Henk Verberk heeft de voorzitters-
hamer nog maar koud in handen als
hij enkele maanden later plotseling
overlijdt. Veel Rood-Witters begelei-

den hem naar zijn laatste rustplaats.

Zonder kapitein lijkt het schip even
stuurloos te zijn. Lang hoeft onze
vereniging niet rond te dobberen,

want in de persoon van Wim van den

Berk krijgen we in 1992 een enthou-

siaste voorzitter aan het roer.

Historische wedstrijd

Soms zit het venijn in de staart. Dat
geldt zeker voor één van de meest
gedenkwaardige wedstrijden uit de
geschiedenis van onze club. Een jaar
eerder had het eerste elftal al even
mogen ruiken aan de nacompetitie,
aan het einde van het seizoen 1992-
1993 spelen onze jongens in Best een
beslissingswedstrijd tegen Taxandria.
Het is het begin van een vast
abonnement op de nacompetitie-
carrousel van de jaren negentig.
Ons vaandelteam sluit de competitie

af met een derde plaats en mag

W Il een Sspoorbeeld.

deelnemen aan de nacompetitie.
Hongerig naar promotie worden de
eerste twee wedstrijden gewonnen.
De consequentie hiervan is dat
Rood-Wit een beslissingswedstrijd
moet spelen tegen Taxandria, de

winnaar van de andere poule.

Tijdens de reguliere speeltijd speelt
een ontketend Rood-Wit de tegen-
stander helemaal zoek. Het team
krijgt kans op kans, maar een
minuut voor tijd is de teller blijven
steken op twee goals van John van
Knegsel. Dan gebeurt er iets wat
vriend en vijand nog steeds niet
kunnen begrijpen. In blessuretijd

kantelt de wedstrijd plotseling in
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het voordeel van Taxandria. Het
enorme Rood-Witlegioen kan zijn
ogen niet geloven, maar doelman
Jan Borgmans krijgt nog twee doel-
punten om zijn oren. Terwijl de
meeste supporters al een voorschot
nemen op de feestvreugde, gaat
Taxandria onterecht met de winst
aan de haal.

Wat een gigantisch feest moest
worden, eindigt zo in een domper
van jewelste. De nederlaag smaakt
zeer bitter, het huilen staat de spe-
lers nader dan het lachen. Later op
de dag is de stemming in de
Sportvriend niet best, veel spelers
en supporters worden dronken van
verdriet. Als Roodwitters terugden-
ken aan deze memorabele wedstrijd
dan blijkt hoe scherp de herinnering
bij sommigen op het netvlies staat.
De kater is nog niet helemaal weg-
gespoeld. En terecht, want zo dicht
was Rood-Wit nog nooit bij de
tweede klasse geweest.

Ondanks deze zwarte bladzijde
mogen we hiet vergeten dat het
69e bestaansjaar ook successen
brengt. Het tweede team promo-
veert naar de tweede klasse van de
KNVB en zowel Rood-Wit 3 als

Rood-Wit 13 worden kampioen.

De jeugdafdeling

De jeugdafdeling vertoont in het
begin van de jaren negentig een
lichte groei. Na de winterstop kan
zelfs een derde F-team worden
ingeschreven.De jeugdelftallen

gaan in sportief opzicht op dezelfde

- Lou UWER;,
I N'!R; h IIHE“IR: r&‘l S

De organisatie van toernooien voor de jeugd neemt een hoge vlucht.

voet verder als in de jaren daarvoor.
Met andere woorden: onze jeugd-
teams rijgen de successen weer
aaneen: B1 en C2 winnen de
Kempenlandbeker, C1 en C2 worden
kampioen. Dankzij deze titels mag
C1 deelnemen aan de Brabantse
kampioenschappen en B1 aan de
finales van het NKS-bekertoernooi.
De toernooien zijn ‘hot’. Veel teams
van Rood-Wit krijgen jaarlijks uit-
nodigingen voor toernooien in de
Kempen en ver daarbuiten.
Sommige teams ontvangen zelfs

7 uitnodigingen. Ook Rood-Wit
organiseert 10 jeugdtoernooien.
Klapper op de vuurpijl is nog steeds
het kring-4-tegen-4-toernooi van
Kring de Kempen. 56 teams vonden

de weg naar "De Korze".

Nevenactiviteitencommissie
(NAC)

In 1993 roept Rood-Wit een neven-
activiteitencommissie (N.A.C.) in het
leven. Petra Kennis en Ben
Verhoeven gaan deze kar trekken.
Rood-Wit wil ouders en jeugdleden
steeds meer op hun wenken
bedienen. Voetballen is meer dan
een wedstrijd op zaterdag.

Om spelers aan de club te binden,
organiseert de N.A.C. een breed
scala aan activiteiten voor de jeugd.
Denk maar eens aan: de voetbal-
instuif op woensdagmiddag onder
leiding van Jan Rombouts, voetbal-
kampen voor jeugdleden,
Sinterklaasavond, het zaalvoetbal-
toernooi in de Ekkerman op Tweede

Kerstdag, droppings en de carnavals-

Niet alleen voetbal ook andere activiteiten zoals Sinterklaas-

rt’!’(l!.’({{’ﬁ, ;Z'-.{f(!/f'(Jc’f'/)(!/f()(’}‘fff)r}e"(’,'h .f!i'(}/)j[iifﬁ‘g'.\' en :"([i'i!!ft"f'{f.h‘—

avonden zorgen dat de jeugd het prima vinds.
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De verkiezing van Roodwitter van bet jaar komt op de

proppen. Jan Rombouts wordt de eerste.

avond. Bovendien zorgt de commis-
sie ervoor dat jeugd ook bij algehele
afgelasting onder de pannen is op

sportpark “De Korze”,

Boekingen en schorsingen
Records zijn er om gebroken te wor-
den. Alleen hoeven we op sommige
records helemaal niet zo trots te zijn.
Denk maar eens aan het aantal gele
en rode kaarten dat Roodwitters
per jaar in ontvangst nemen.

Vooral aan het einde van het seizoen
1993-1994 zien de cijfers er niet
echt rooskleurig uit met 83 gele en
9 rode kaarten. Een jaar eerder viel
deze balans een stuk gunstiger uit:
63 gele en 3 rode prenten. Het gaat
dus niet goed met de sportiviteit.
Onze vereniging schijnt bekend te

staan vanwege het commentaar dat

Piet Sanders Clubman van het jaar 1998

spelers hebben op de leiding.

Het gros van de kaarten wordt uit-
gedeeld vanwege commentaar op de
leiding. Om eerlijk te zijn: praten is

onze leden niet vreemd. Het meren-

.deel neemt geen blad voor de

mond. Kom op een trainingsavond
of wedstrijdmiddag maar eens in de
kantine en leg je oor te luister.

Je hoeft zelf niets te zeggen, want
Roodwitters praten graag voor hun

beurt.

Roodwitter van het jaar

Op de nieuwjaarsreceptie van

1 januari 1993 start Rood-Wit met
een traditie die inmiddels niet meer
weg te denken valt: de bekend-
making van de Roodwitter van het
jaar. Nadat in december drie leden
voor deze felbegeerde titel genomi-
neerd zijn, mogen alle Roodwitters
hun stem uitbrengen op de persoon
waar hun voorkeur naar uitgaat. De
uitverkiezing komt uit de koker van
enkele andere clubs in Veldhoven,
die deze traditie al jarenlang op de
agenda hebben staan. De eerste
Roodwitter die deze eer te beurt valt
is Jan Rombouts, in de volksmond
van Rood-Wit ook wel “Toetje”
genoemd. Roodwitter van het jaar
wordt je niet zomaar, daar moet je
wel iets voor doen. Op de nieuw-
jaarsrecepties die volgen, komen
om die reden alleen maar promi-

nente Roodwitters uit de bus: Henk

Smulders, Abbie Peters, Tiny Peters,
Rian Buiting, Toon Simons en Piet

Sanders.

Carnaval

Na 17 jaar een bruisend carnavals-
feest te hebben gevierd in onze
kantine, is het animo in 1987 der-
mate geslonken dat deze happening
vanaf die tijd niet meer voorkomt
op de activiteitenkalender. Wel blijft
de traditionele Rood-Wit kroegen-
tocht op carnavalsmaandag door-
gang vinden. In 1992 blazen Bart
Bazelmans, Jan Sanders, Martien
Michielse en Gerard van Hout het
vrijdagse carnavalsfeest in de kanti-
ne nieuw leven in. Deze taken
worden in 1999 overgenomen door
Aard Hoeks, Dennis Buiting en

Erwin Buiting.

De enige echte Rood-Wit wimpel
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Periode 1995 -1999

Zandzakken

De eerste steen worde gelegd door voorszirter

Wim van den Berk.




Officiéle opening
Op 5 mei 1995 verricht wethouder
van sportzaken, Driek van de

Vondervoort onder grote belang-

stelling van junioren en ouders,
senioren, veteranen, ereleden,
oud-leden en genodigden de officiéle
opening van ons nieuwe sportpark.
In de wandelgangen wordt zelfs
gesproken over het achtste wereld-
wonder. In een zeer kort tijdsbestek
heeft de club een prachtige accom-

modatie uit de grond gestampt.

Grote dank gaat uit naar alle leden

die belangeloos hebben meegewerkt ."\'(M“fr{{{{fli’, de oude "De Korze”, Met weemoed namen we
aan de ‘nieuwe "De Korze". afscheid. Vol geestdrift gingen we aan de slag voor de nieuwe

Van jong tot oud en van groot tot "De Korze’.

klein stonden de medewerkers klaar.

Denk maar eens aan de verhuizing;

voor d

de bestrating onder leiding van Bert
Pero; de inrichting van de kantine
aan de hand van Tonnie van de
Linden; de hand- en spandiensten
van vele Roodwitters onder

leiding van Cor van Gerwen en de
begeleiding van de gemeentelijke
afgezanten. Klamp voorzitter Wim
van den Berk, Janus Sanders of Piet
Sanders aan over deze periode en je

bent een week geboeid toehoorder.

Uiteraard gaat de officiéle opening jeugd een leuk programma in petto De werkzaambeden in volle gang.
gepaard met tal van feestelijkheden en het Veldhovens Muziekkorps en

en plechtigheden. De nevenactivi- de relinie drumband zorgen voor de

teiten-commissie heeft voor de muzikale omlijsting.
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De wijze mannen

Het nieuwe sportpark is een echt
visitekaartje voor de vereniging.
Vooral de tribune en het clubhuis
mogen er zijn. Ondanks deze echte
trekpleisters denkt een club fanatieke
supporters binnen Rood-Wit wee-
moedig terug aan ‘de bult’ waarop
zij 30 jaar lang de thuiswedstrijden

van ans eerste elftal hebben gevolgd.

De jeugd genoot met volle teugen,

Niemand kijkt er dan ook echt van
op als deze Bultmannen bij de eerste
thuiswedstrijd op het nieuwe sport-
park druk in de weer zijn met krui-
wagens om een bult te maken.

De verhoging tussen het trainings-
veld en het hoofdveld kan blijkbaar
nog niet gemist worden.

Met deze ludieke actie willen zij

een daad stellen. Af en toe lezen we

Muziek tijdens de opening van het nievwe

sportpark.

zijn lievelingsgerecht. Ook de nadere
kennismaking met de ouders of
verzorgers is in deze van belang

De meeste spelertjes beleven de dag
van hun nog prille leven als ze ver-
volgens plaats mogen nemen op de
reservebank. Als herinnering krijgen
ze tot slot een kleurenfoto en een
Rood-Wit vaantje. De kleurenfoto
staat overigens ook elke maand in

De Roodwitter.

Als je op zo'n mooi sportpark niet kunt winnen, stop er dan

maar mee.

in ons clubblad nog iets over de
wijze mannen, zoals de bultmannen
in de volksmond ook wel worden
genoemd.

De belangrijkste coryfeeén van deze
supportersgroep zijn:

Frans van Diessen, Thjeu Heuyerjans,
Dre Dillen, Piet Slegers, Christ van
der Heijden, Leo van Hulst, Jan van

Dooren en Jan van Poppel.

Pupil van de week

Aan het begin van het seizoen
1995-1996 start Rood-Wit op iniatief
van Jan Smulders met een activiteit
die is afgekeken van de clubs in het
betaalde voetbal. Bij elke thuiswed-
strijd van het eerste elftal loopt een
‘pupil van de week’ triomfantelijk
mee naar de middenstip.

De jeugdspeler die deze eer te
beurt valt, wordt door de omroeper
voorgesteld aan de toeschouwers.
Zo komen we iets te weten over zijn

school, zijn favoriete voetballer en

Het Harrie Paulussentoernooi
Met de feesten gaat het in de jaren
negentig crescendo. Een Bourgon-
dische inslag is veel Roodwitters
met de paplepel ingegeven. Om die
reden is het niet verwonderlijk dat
de nieuwjaarsreceptie, het Harrie
Paulussentoernooi en de feestavon-
den voor de vele vrijwilligers en de
jeugdleiders zo'n prominente plaats
innemen op de jaarlijkse activitei-
tenagenda. Vooral het Harrie
Paulussen toernooi is dankzij de
nieuwe opzet de |aatste jaren uitge-
groeid tot een ware happening met

naast wedstrijden op kleine veldjes,

ook een bierestafette, touwtrekken
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De Ie pupil van de week

en een spetterend slotfeest. Veel
actieve en niet actieve Roodwitters
geven op deze dag acte de présence.

Dat het Harrie Paulussentoernooi de

25-jarig jubileum veteranen
Als het lichaam de geest niet meer
helemaal kan volgen, wil dat niet
automatisch zeggen dat je als
Roodwitter je voetbalschoenen
moet opbergen in een ouwe schoe-
nendoos. Roodwitters die op een
lager niveau én in een rustiger
tempo een balletje willen trappen,
kunnen al sinds het begin van de
jaren zeventig bij de veteranen
terecht. En reken maar dat de
‘stramme ledematen’ niet gespaard
worden. Elk jaar staat er een com-
petitie met maar liefst 30 wedstrijden

op het programma. En daar zitten

Het Harrie Paulussentoernooi is er voor de hele familie.

> ‘ . : 7
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laatste jaren uitgegroeid is tot een
ware familiehappening komt voor
een groot deel op het conto van de
organisatoren Martien Michielse,
Bart Bazelmans en Ad Staals. Dat een
feestavond voor sommige spelers
soms ook een schaduwzijde heeft,

willen wij hier niet onvermeld laten.

De wijze mannen van “de Bult” weten het

altijd berer.

echte derby’s tussen. Ook buiten de
landsgrenzen spreken onze vetera-
nen sportief een woordje mee.

Al enkele jaren bestaat er een innige
vriendschap met een team uit het

Franse lllange.

De veteranen zijn ook op een ander
vlak actief. Zo staat gezelligheid bij-
zonder hoog in het vaandel.

Vaste prik zijn de jaarlijkse feestdag
en het weekend met familieleden
op een kampeerboerderij.
Bovendien houden de actieve leden
jaarlijks een biljartkampioenschap.

In juni 1995 is Rood-Wit er getuige

van dat de veteranen na een kwart
eeuw nog steeds springlevend zijn.
Het hele jaar zijn zij druk in de weer
geweest om geld in te zamelen voor
hun zilveren jubileum.
Kaartavonden en een loterij op de
donderdagavonden na de training
zorgen voor voldoende financiéle
armslag. Op 10 juni laten zij de
andere leden delen in een bruisend
feest. De happening krijgt een
internationaal tintje, doordat de
Franse vriendenclub uit lllange in

z'n geheel van de partij is.

Oud-voorzitter Arnold Roijmans zoveel moge-

lijk van de partij.

Afscheid van echte
Roodwitters

In 1995 moeten we voorgoed
afscheid nemen van Jo Pero, een
rasechte Rood-Witter die zich op
heel veel manieren verdienstelijk
heeft gemaakt voor onze vereniging.
Een man die altijd voor leven in de
brouwerij zorgde en die het zelfs zo

ver bracht dat zijn elftal naar hem

Vergeet de veteranen niet. 25 jaar jong is deze doelgroep en
< o - o L=
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werd genoemd: De Pero Boys.

Een jaar later overlijdt ons oudste
lid (en tevens erelid) Toon van
Kemenade. Toon was niet alleen
meer dan 70 jaar lid van onze ver-
eniging, hij was ook jarenlang als
penningmeester verantwoordelijk
voor de financién van onze club.
Ook in 1997 ontvalt ons een Rood-
Witter in hart en nieren als Arnold
Roijmans komt te overlijden. Rood-
Wit heeft ontzettend veel te danken
aan de inzet van deze oud-voorzitter.
Ook toen hij door zijn ziekte in een
rolstoel terecht kwam, was Arnold
Roijmans elke zondag aanwezig om
zijn jongens een hart onder de riem

te steken.

Veloc droogt Rood-Wit mer 6-0 af. wederom geen titel

plaats met Tiny Meulenbroeks.

Bijna tien jaar na zijn eerste periode
als trainer neemt hij vanaf het
seizoen 1995-1996 de selectie weer

onder zijn hoede.

Verloren
kampioenschapswedstrijd
Met verzorgd aanvallend voetbal
speelt het eerste elftal onder leiding
van Tiny Meulenbroeks een zeer
sterk seizoen. Helaas ontbreekt de
kroon op zijn werk. In de beslissende
thuiswedstrijd op 5 mei 1996 loopt
Veloc Rood-Wit compleet onder de

voet. Het massaal opgekomen

Arnold Roijmans, Jo en Toon van Kemenade zullen we missen

Wisselende prestaties
A-selectie

In het eerste seizoen op ons nieuwe
park presteren het eerste en tweede
elftal beneden verwachting. Voor het
tweede doemt aan het einde van
het seizoen zelfs het degradatie-
spook op. Zoals zo vaak in een crisis-
situatie moet Barbertje hangen.

Na intern overleg met trainer Ton
Seuntjens komt er een einde aan de
verbinding. Ben Poppeliers en Guus
van Poppel nemen de zware taak
op zich. Hun inzet leidt nog tot een
plaats in de nacompetitie. Helaas is
Veloc veel te sterk. De langgekoes-
terde promotie naar tweede klasse
is wederom naar de Filistijnen.

Ondertussen vinden er gesprekken

Veldhovense publiek (circa 1800
toeschouwers) kan zijn ogen niet
geloven. Binnen een kwartier is de
wedstrijd beslist in het voordeel van

de club uit Gestel. Ook de cijfers na

Noeste werkers (maandagochtend ploeg)

Veteranencommissie.

twee keer drie kwartier liegen er
niet om: 0 - 6. Winst of een gelijkspel
was voldoende om de titel te grijpen.
In plaats van het kampioenschap is
Rood-Wit opnieuw een illusie

armer. Het moreel van onze jongens
is geknakt, want ook in de nacom-
petitie kunnen zij geen potten meer
breken. Ze winnen nog met 5-2 van
N.W.C. uit Asten, maar na de 4-2

nederlaag tegen Budel is het over




De jeugdcommissie, de basis van de vereniging.

en uit. Het begint een gebed zonder
einde te worden: wel nacompetitie,

maar geen tweede klasse.

De voorzitter:

Wim van den Berk

Op dit moment heeft Rood-Wit een
voorzitter die er mag zijn. Wim van
den Berk is op en top een clubman.
We zien hem nog binnenkomen om
z'n zoon Willem-Jan aan te melden
bij de F-jeugd. Via de club van 100
sluipt hij geruisloos het bestuur in.
Als je een poging doet om Wim te
karakteriseren, dan ben je nog niet
een-twee-drie klaar. Altijd is hij
enthousiast, hij zit barstensvol ener-
gie en hij heeft veel contacten
waarvan Rood-Wit profiteert.

De uren die hij doorbrengt op

“De Korze”, zijn bijna niet te tellen.
Hij wil graag overal van op de hoogte
zijn, hij wil iedereen helpen... en
daar ligt z'n grote euvel. Het is bijna
niet mogelijk om altijd en overal
voor Rood-Wit in de weer te zijn.
Maar bovenal is Wim de belichaming
van een echte Bourgondiér, die een
glaasje en een hapje naar waarde in
kan schatten. Het hele gezin ademt
Rood-Wit uit. Vraag het maar eens
aan z'n vrouw José. Wim kan er
vreselijk ziek van zijn als het eerste
niet presteert.

In de geschiedenis van de club is

Wim zeker markant te noemen.
Sterker nog: Rood-Wit heeft een
van de meest karakteristieke voor-
zitters uit het hedendaagse voetbal.
Michael van Praag, Jorien van de
Herik en ja... Wim van den Berk.

In dat rijtje hoort hij zeker thuis.
Soms kwakkelt hij met zijn gezond-
heid. Hoewel hij al diverse operaties
achter de rug heeft, blijft hij voor
200 procent zijn brede schouders

onder de club zetten.

Commissiestructuur

Dat Rood-Wit een moderne vereni-
ging is die met haar tijd mee gaat,
is al vaker gememoreerd. Na een
kritische blik in de spiegel, besluit het
bestuur dat de oude verenigings-

structuur op de helling moet.

Jubileumtentencommissie

Wim van den Berk staat met Rood-Wit op en gaat er mee

naar fl){’(’{‘

PORYyEREMIGIT

Een zogenoemde commissiestructuur
komt in de plaats van de oude struc-
tuur. Het spreekwoord ‘verandering
van spijs doet eten’ is ook van toe-
passing op bestuurlijk niveau.

Janus Sanders die als bestuurder
door de wol geverfd is, maakt hier-
voor een concept. Tijdens een extra
ledenvergadering in januari 1995
scharen de leden zich als één man
achter zijn voorstel.

In de praktijk komt de nieuwe struc-

tuur erop neer dat elke commissie
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binnen de vereniging een afgevaar-
digde heeft in het hoofdbestuur.

Na de extra ledenvergadering ziet
het dagelijksbestuur er als volgt uit:
Wim van den Berk (voorzitter en
afgevaardigde PR-commissie),

Jan Smulders (secretaris), Aad
Faasen (penningmeester en afge-
vaardigde kantinecommissie),

Jan van der Meeren als leider van de
seniorencommissie, Ben Verhoeven
als leider van de juniorencommissie,
Henk van de Ven als leider van de
veteranencommissie en Henk Bolder
als leider van de technische commis-
sie vormen samen met het dagelijks-

bestuur het hoofdbestuur.

Seniorencommissie.

De kantine-dames.

De overgang naar een commissie-
structuur is zo revolutionair voor
Rood-Wit dat de statuten gewijzigd
moeten worden. Secretaris Jan
Smulders stelt conceptregelementen
en taken voor de onderscheidelijke
commissies op. Een ad-hoc commissie
onder leiding van Christ van der
Heijden beoordeelt het geheel op
de rechtsgeldigheid.

De sponsoravond is een geweldig

het zonnetje te zetten.

Huidige Hoofdbestuur.

De sponsoravond

In 1996 doet een nieuw fenomeen
zijn intrede: de sponsoravond,
georganiseerd door de PR-commissie.
Alle geldschieters (inclusief de leden
van de club van honderd krijgen in
de maand maart van de PR-commissie
een gezellige feestavond aangebo-
den. Met als doel om de betrokken-
heid en de band van de huidige en
de toekomstige sponsors van Rood-
Wit te vergroten.

Met het oog op een gezonde toe-
komst is sponsoring bijna niet meer
weg te denken. Nu is Rood-Wit voor
sponsors ook een interessante partij.
Een vereniging die wijd en zijd als

fatsoenlijk te boek staat, daar kun
initiatief om de sponsors in

je mee in zee gaan. Om die reden
haalt de PR-commissie onder leiding
van Wim van den Berk ook met de
regelmaat van de klok nieuwe spon-
sors binnen. Steeds meer bedrijven
zijn bereid om geld in de vereniging
te steken. In ruil voor hun financiéle
bijdrage krijgen ze een advertentie
in het clubblad, een reclamebord

langs het hoofdveld of 11 voetbal-
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shirts waar hun bedrijfsnaam op
prijkt. Al met al heeft Rood-Wit niet
te klagen. De laatste jaren heeft
Rood-Wit in BMV een uitstekende
hoofdsponsor. Daarnaast treden
nog een groot aantal bedrijven als
ster-sponsor voor het voetlicht.

En laten we eerlijk zijn: de vereniging

vaart er wel bij.

Succesvolle jeugd
In het seizoen 1995-1996 doet de

jeugdafdeling weer ouderwets van
zich spreken. Maar liefst 5 jeugd
elftallen (E2, E3, E4, C1 en A2) gaan
aan het einde van de competitie
met de hoogste eer strijken.

Als klap op de vuurpijl promoveert
C1 naar de eerste klasse en mag A1
- dankzij een verdienstelijke tweede
plaats - het volgende seizoen in de

hoofdklasse uitkomen. Oock de B1-

Martien Heeren, 500 wedstrijden in 't eerste.

" 7 Pl 7
Vil worden we geconfronteerd
o .

jeugd doet nog een duit in het
zakje met eremetaal. Dit elftal pakt
na een spannende finale de

Kempenlandbeker.

Vaste waarden

Op 15 september 1996 wordt aan-
voerder Martien Heeren vooraf-
gaande aan de thuiswedstrijd tegen
WWVZ gehuldigd voor zijn 500ste
wedstrijd in het eerste elftal. Al zo'n
15 jaar is deze mannetjesputter niet
meer weg te denil(en uit het basis-
team. Dat is zonder meer een pres-
tatie van formaat. Seizoen na seizoen
lopen spitsen zich te pletter op dit
blok graniet van Heers. Veel jonge
verdedigers kunnen zich spiegelen
aan zijn inzet en wedstrijdmentali-
teit. Na al die jaren luidt zijn motto
nog steeds: 'Altijd voorop in de
strijd en nooit opgeven'.

Drie maanden later zet Rood-Wit

opnieuw twee vaste waarden van

Martien Heeven blijft een voorbeeld voor

tedere verdediger.

het eerste elftal in de bloemetjes.
Op 15 december worden Peter
Sanders en Willem-Jan van Gerwen

gehuldigd voor hun 250ste wedstrijd.

Huldigingsavond

Na de tweede sponsoravend roept
Rood-Wit een *huldigingsavend’ in
het leven. Op 8 maart 1997 worden
alle leden die 25, 40, 50 en 60 jaar
lid van de vereniging zijn uitvoerig
gehuldigd. Twee leden vieren hun
diamanten jubileum: Wim van der
Meeren en Joke van den Boom.
Henk Bolder ontvangt de gouden
speld van de KNVB en namens de
gemeente Veldhoven krijgt hij de
medaille van sport, cultuur en wel-
zijn opgespeld. Uiteraard gaat er
aan zo'n huldigingsavond veel
intensief speurwerk vooraf.
Gelukkig was deze rol van Sherlock
Holmes Piet Sanders, Jan van Dooren
en Bertus van Moll op het lijf

geschreven.
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Huldiging Bertus van Moll

Als u dit jubileumboek rustig door-
bladert, valt het op hoe vaak de
naam van Bertus van Moll valt.

Zijn verdiensten zijn dan ook bijna
niet op de vingers van twee handen
te tellen. We doen toch een poging.
Al meer dan vijftig jaar is hij een
van de drijvende krachten van onze
vereniging. Tijdens zijn actieve car-
riere in het vaandelteam maakte hij
drie kampioenschappen en twee
promoties mee. Na deze loopbaan
als speler verrichtte hij veel
bestuurswerk: 30 jaar was hij lid van
het hoofdbestuur en 43 jaar gaf hij
leiding aan de jeugdafdeling.

11 April 1997 is het ‘Bertusdag’.

In een overvolle kantine wordt hij
door zowel jeugdleden als senioren
gehuldigd voor zijn jarenlange
inzet. '‘Drie keer is scheepsrecht’ is
het credo van deze bijzondere dag.
Drie onderscheidingen vallen de
jubilaris namelijk ten deel: de gouden
KNVB-speld, de gouden NKS waar-
deringsspeld en de gemeentelijke
medaille van sport, cultuur en welzijn.
Waar moet Bertus al deze medailles

en speldjes toch laten?

Ad Jansen tegen de voorzitter "als ik niet gehuldigd
word, ga ik in China voetballen”
Diverse coryfeeén werden gebuldigd.




Waar moet Bertus al z'n speldjes laten?

"De Korze” kleurt blauw-wit
Het seizoen 1996-1997 is voor Tiny
Meulenbroeks het tweede seizoen
als hoofdtrainer. Opnieuw strijden
zijn jongens mee om de eerste
plaats. Het lijkt voorspelbaar: in het
zicht van de finish komt er opnieuw
een kink in de kabel. Waar zou dat
toch aan liggen? Moeten wij ook
een haptonoom of een voetbal-

psycholoog inhuren?

Toeters, bellen, hoempapamuziek
en vuurwerk begeleiden de aanvals-
golven van kampioen uit Bladel.
Rood-Wit druipt af met de staart
tussen de benen. Weg droom- en
feestscenario. Slechts de kantine
doet goede zaken, omdat de sup-
porters uit Bladel massaal het glas
heffen op het kampioenschap.

De nacompetitie lijkt wederom een
troostprijs. De uitwedstrijd tegen
PSV (A) gaat met 3-1 verloren.

De replay wordt een thriller,

beter dan de beste Engelse cupfinal.
Thuis tegen PSV (A) komt Rood-Wit
op een 2-0 voorsprong. We krijgen
twee penalty’s, maar we bouwen de
voorsprong niet uit. Doordat Rood-
Wit teveel kansen mist, treedt een
oude voetbalwet in werking.

PSV scoort in de verlenging twee

keer tegen. PSV mag dus gaan spelen

2500 toeschouwers zien Badella met 4-0 van

Rood-Wit winnen.

Op Koninginnedag moet Rood-Wit
in een beslissende thuiswedstrijd
aantreden tegen Bladella. Bij winst
zijn we kampioen. Een overwinning
zit er echter geen moment in.
Rood-Wit verliest in een perfecte
ambiance kansloos met 0-4. 2500
toeschouwers omheinen het hoofd-
veld. Zoveel toeschouwers hebben
“De Korze" nog nooit bezocht.

De 1500 in blauw en wit uitgedoste
supporters zorgen voor een unieke
sfeer. Eén dag is "De Korze” een

klein beetje in het bezit van Bladella.

voor promotie naar de tweede klasse.
Weer vist Rood-Wit achter het net.
Het noodlot blijft de ploeg achter-

volgen.

Voorbereiding 75-jarig
jubileum

In februari 1997 geeft Rood-Wit de
eerste aanzet tot het 75-jarig jubi-
leum. Voorzitter Christ van der.
Heijden, secretaris Jan Smulders,
Willy van Laarhoven en Jan van
Dooren vormen gezamenlijk de
jubileumcommissie. Dit viertal krijgt
als taak om het jubileum tot in de
puntjes voor te bereiden. Aan de
hand van een draaiboek gaan zij
enthousiast aan de slag. Een jaar
later staat de organisatie als een huis.
Op de nieuwjaarsreceptie van 1998
wordt het startsein gegeven voor de
verkoop van certificaten ter financiéle
ondersteuning van de activiteiten in

1999.

De jeugd eert Bertus.
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NAMENS 8.V. ROOD-WIT (V) :

(extificaat
75 jaar S.V. Rood-Wit

1924 - 1999

Cer waarde van f. 75, -
(Zeqge viffenzeventig gulden)

ALS BIUDRAGE VOOR DE VIERING VAN HET 75 JARIG JUBILEUM VAN 8.V, ROOD-WIT,

MET DEZE BIJDRAGE WORDT HET RECHT VERKREGEN VAN REGELMATIGE VERMELDING
VAN ZIJN/HAAR NAAM IN DE ROOD-WITTER EN IN DE JUBILEUM UITGAVE WELKE IN 1999
WORDT UITGEBRACHT.

NR. 001924066

Voorzitter.~~ ol Secretarls

/ “g T
7 s
Wi van de Berk Jan Smulders

Clubblad De Roodwitter

Aan het einde van de jaargang
1997-1998 stapt de redactie van De
Roodwitter op. Voor Jolanda
Sanders (ons eerste vrouwelijke
redactielid), Bart en Toon
Bazelmans is de pijp leeg. Toon

Bazelmans was bijna 16 jaar als

hoofdredacteur aan ons clubblad
verbonden. Geen enkele hoofd-
redacteur doet hem dat in de
geschiedenis van de Roodwitter na.
Bart Bazelmans is een jaar of 7 de
creatieve geest geweest achter een
aantal smeuige verhalen. We mogen

gerust stellen dat ‘de Bazelmansen’

behoorlijk spraakmakend zijn
geweest. Gelukkig blijven zij ook in
de toekomst onder de pseudoniemen
Trappatoni en Barthelomei voor De
Roodwitter schrijven. André Driessen
neemt het stokje over, Met behulp
van de computer doet hij een
geslaagde poging om De Rood-Witter
te professionaliseren. De frisse,
nieuwe lay-out van ons clubblad
blijft niet onopgemerkt. Zelfs vanuit
Zeelst komen de complimenten

overwaaien.

De jubileumcommissie weet van wanten.
Viln.r. Jan van Dooren, Willy van Laarhoven,

Jan Smulders en Christ van der Heijden.
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Wassende water

We hebben een prachtige vereni-
ging waar iedereen in Veldhoven
trots op mag zijn. Rood-Wit bezit
een jeugdafdeling om van te smullen

en een aantal seniorenteams die

halverwege de reclameborden.

Ook de kantine ondervindt last van
het water. De vergelijking met D'n
Ekkerman komt spontaan op als het
clubhuis helemaal blank staat.

En om eerlijk te zijn: het blijft een

"Het wassende water” van Herman de Man zou in Veldboven

gescheven kunnen zijn

jaarlijks om de prijzen spelen. Rood-
Wit bruist de laatste jaren meer dan
ooit. En toch sluipt er een gevaar.
Het voortbestaan op "De Korze” Il
staat op het spel. De reden: het water
staat ons soms tot aan de lippen.

Al enkele keren is de enorme water-
overlast op het sportpark spelbreker
geweest. Zo staat het wassende
water in de wintermaanden van het

seizoen 1998-1999 regelmatig tot

raar gezicht die zandzakken voor de
kantinedeur. Gelukkig kan er op het
hoger gelegen, voormalige
Baskoveld altijd getraind worden.

Weer of geen weer. Rood-Wit prijst

Als “waterpolovereniging” zouden we een

geduchte concurrent zijn van Njord,

De naam “witven” was zo gek nog niet.

zich dan ook gelukkig dat de
gemeente dit veld na overleg aan

ons complex toegevoegd.

Het speelveldje of agua-fit terrein?




HETNRVETES

Een Roodwitter
Eindhoven




Terug naar ons onderwerp, Bram
dus. Bram speelde tot halverwege
de C bij ons cluppie. Vervolgens liep
hij 2x 6 weken stage bij Eindhoven
alwaar hij werd uitverkoren om op
amateurbasis daar te gaan ballen.
Zijn eerste jaar bij EVV ging als een
echte nummer 10 (midmid of spits)
prima en zelfs behoedde hij per-
soonlijk de B1 voor degradatie door
te doelpunten. Vervolgens naar B1
met loopschema voor in de vakantie.
Dat werd dus een leerjaar. Fysiek
was de overgang enorm maar het
2e jaar in de B brak hij door,

‘t seizoen tot nu toe was dat van
vorig jaar, 23 goals en pak ‘m beet
30 assists brachten hem en zijn

ploeg net niet naar het kampioen-

ploeg met te weinig voetbalkwali-
teiten. Zo, einde inleiding, tijd voor

direkte vragen.

Waar ligt volgens jou je plafond als
voetballer?

Dat weet ik nog niet, ik ga er in
ieder geval helemaal voor en zie wel

waar het schip strandt.

€l f-."'{'e'J Wwaar

Bram Meurs zi

ook een ex-Roodwitter). Vooral kort
en explosief. Elk kwartaal hebben
we een conditietest (3 km tijd van
Bram bijna 13 minuten).
Donderdags en vrijdags is vooral
wedstrijdgericht, technisch, tactisch,
positiespellen en afwerken o.l.v.
Raymond Libregts. Verder elke
week de weegschaal en eventueel

een dieet en elke maand wordt je

Y .:"r.r'lz.:r strandlt.

J bhools bhed I....] L D 1 Yvr,
})f,f,J peejt _J",l.f!,' 5\:‘“-5",3_} j_r’_,:_,r’,l !(U/H(!- Wit

Wat vind je van het 1e van
Eindhoven?

Ha, vanaf de kant lijkt het niet veel
hé, veel hots-knots, wedstrijddruk

hé, maar op de training zie je wel

lengte opgemeten.
Voedingsvoorschriften en -supple-

menten kennen wij niet.

als prof bij EVV

schap, alleen Den Bosch bleek net
iets sterker. Maar zijn naam ging
rond, PSV gingen de geruchten en
zelfs scouts van het Nederlands elf-
tal hadden Bram in de peiling.
Eindhoven werd plots heel viug en
bood hem het al eerder genoemde
contract aan, wat hij dus ook graag
tekende. Over het afgelopen sei-
zoen als 1e jaars A is hij niet tevre-
den. 11 Goals en een magere 6e

plaats waren het gevolg van een

dat ze allemaal kunnen voetballen.
Richard van Gils vind ik trouwens de

beste.

Vertel eens hoe jullie trainen.

4 Keer en niet op woensdag,

‘s maandags een wedstrijd-
nabespreking en vervolgens ligt dan
en dinsdag de nadruk op conditio-
neel met bal en looptechniek onder

leiding van Remco Claessen. (juist ja,

Hoe groot is eigenlijk zo'n
overgang naar EVV?
Voetbaltechnisch vond ik het wel
meevallen. De sfeer is veel formeler
en er heerst veel meer discipline, we
hebben ook een boetepot voor din-

gen vergeten of te laat komen.
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Doen jullie nog dingen samen bui-
ten het voetballen?

We hebben een spaarsysteem, maar
die nevenactiviteiten hebben altijd

wel met voetbal te maken.

Geef eens je mening over (bijna
basis 1e EVV) Niels Vreven.

Fijn backske, snel, je komt hem

5 keer tegen als het moet, technisch
goed, goeie trap, moet zorgen dat-

ie meer gaat spelen.

En over Martijn v.d. Rijt (basisplaats
in 1e van Eindhoven).

Bijtertje, technisch iets minder,
goeie trap, dito inzicht, fanatiek,

een jongen met karakter.

En over jezelf.

Technisch en tactisch goed, ik heb
een individuele actie, lopen ging
slecht, wordt beter, koppen gaat
redelijk, ik ben niet helemaal 2-
henig en mijn handelingssnelheid
moet omhoog. Vertrouwen van een
trainer vind ik belangrijk, dan durf

je meer in een wedstrijd.

Beste voetballer(s) naar jouw
mening?

Vroeger Cruyff, nu bijvoorbeeld die
Veron van Argentinié en Edgar

Davids.

En keeper?

Edwin van der Sar.

En trainer?

Een trainer moet je vind ik mee-
maken om te kunnen beocordelen.
Pascal Maas en Raymond Libregts
bij Eindhoven zijn voor mij nu

goede trainers.

Ken je eigenlijk wel spelers van ons
eerste?

Ik ken ze allemaal, ik vind dat de
jeugd meer kansen moet krijgen en
dat er meer geprobeerd moet wor-

den om echt te gaan voetballen.

Kom je als voetballer nog ooit terug
bij Rood-Wit?
Poeh, dat zou ik niet weten, de tijd

zal het leren.

Wat vind je van de jeugdvoetballers
van Rood-Wit?

Er zitten zeker goeien bij!!
Bijvoorbeeld Mike Oosterbaan,

Nick Kapteyns en Jeroen v.d.
Boomen en zo zijn er volgens mij
nog wel een paar. Het belangrijkste

is dat ze er plezier in hebben!

Wat zijn je hobbies buiten het voet-
bal, Bram?

Mijn vriendin en school (5 VWO).
(Lachend:) Mijn school lijdt er nu
wel een beetje onder! (Zijn vriendin

dus niet, zo hoort ‘t ook!)

Favoriete kleding?

Ik ga graag goed gekleed.

En eten?
Spaghetti met ui, spek en garnalen

met sla gemaakt door ons moeder.

En drinken?

Melk.

Mooiste vrouw?
(lachend, want de persoon in kwes-

tie loopt net binnen:) Petra Kennis!

Hij vait dus op oudere vrouwen, en
waar heb je een hekel aan, Bram?

(Petra zegt: "Ad Kennis”, en Bram?)
Regelneven en scheidsen die te veel
een stempel op een wedstrijd willen

drukken.

Versiaafd aan?

Chips.
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“het” in Veldboven.

Favoriete film(s)?

Usual suspects en Arlington Road.

Favoriete muziek?

Rap en R&B.

Beste vitvinding?

Voetballen.

Meest dierbare bezit?

Mijn familie,

Favoriete vakantieland?

De Algarve was wel mooi, maar
eerlijk gezegd heb ik nog weinig
van de wereld gezien, ik hoop dat

dat nog komt.

Zo, ons gesprekje zit erop, zo
pratend en lachend met Bram valt
me meteen op wat ook ‘onze’
jongens als Niels Vreven, Martijn
v.d. Rijt en eigenlijk heel veel
Nederlandse topvoetballers sieren:
ze zijn open, vriendelijk, wars van
kapsones en twee beentjes op de
grond. En ondanks alle verlokkin-
gen van onze tijd weten deze jonge
knapen heel goed wat ze willen.
En dat is: er alles aan doen om in
het voetballen zover mogelijk te

komen.

En geloof me, dat is fysiek en men-
taal een hele opgave, ook al heb je
talent. Klasse! Wij wensen Bram
maar zeker ook Martijn, Niels en
andere Rood-Wittalentjes veel suc-
ces in hun carriére en leven, want er
is natuurlijk meer dan voetbal
alleen.

Bram bedankt!

Bart Bazelmans
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75-jarig jubileum S.V. Rood-Wit

Jaarprogramma




30 april

8 mei

13 mei
15 mei
21 mei

22 mei

29 mei

5 juni

27 juni

17 juli
augustus
augustus

14 augustus

21 augustus

29 oktober

30 oktober

31 oktober

24-uurs toernooi voor junioren + senioren

Start is vrijdag 30 april om 17:00 uur

Einde 1 mei om + 20:00 uur

Muzikale omlijsting: disco "Rinus”, disco “Drive In”,

kapel "Varkensbloas” en bandparodiste “Marjan van Moorsel”
Groot Veldhovens E en F toernooi

Asperge Toernooi t/m 21 jaar

Lager C en D toernooi

Lager A en B toernooi ‘s avonds

Open dag van 10:00-15:00 uur, met om = 12:00 uur gezamenlijke lunch
Verzorgd door E.V.V. Eindhoven (Trainer en diverse selectie spelers)
C1 + D1 toernooi

Harry Paulussen toernooi + afsluitingsfeest Seizoen ‘98//99
Strandvoetbal toernooi op plein “ De Plaatse” van 11:00-19:00 uur
Jubileum wedstrijd S.V. Rood-Wit - PSV

Lagere elftallen toernooi

Nederlaag toernooi Rood-Wit 1 en 2

Verenigingstoernooi A1-B1 en C1

Verenigingstoernooi D1-E1 en F1

13:30-17:00 uur Bejaarden middag, met MamaMiaBand, Tonprater, Kinderkoor en Bingo
18:00-19:30 uur E/F-junioren: Opening met ballonnen wedstrijd. Diverse leuke spelen
Ballonnen act door Mike + Schminken door Angela

19:30-21:00 uur C/D-junioren: Muziek van Franklin Karis “Sharkey's mobiele discotheek”
Dart demonstratie en wedstrijd o.l.v. Rob van Bezouw

21:00-01:00 uur A/B-junioren: Muziek van “Sharkey’s mobiele discotheek”. Een lekker potje darten.
Optreden van formatie V-mail, met de top 40 nummers

16:30-18:30 uur Receptie

18:30-19:00 uur Serenade “Veldhovens Muziek Korps”

20:30-01:30 uur Feestavond, m.m.v. allround-formatie “Satellite”

10:00 uur H. Mis in de Cecilia kerk, m.m.v. Veldhovens Gemengd Koor

11:30-14:00 uur Frihshoppen, m.m.v. kapel "De Gendergalm"

14:00 uur Uitslag certificaat loterij

14:30-19:00 uur Countrymiddag, m.m.v. “Country Band Wagon Trail”
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S.V. Rood-Wit

Dagelijks bestuur




Jaar
1973-1991

1991-1995
1995-1999

Overige bestuursleden die ook in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de voorspoed van

onze vereniging.
Jaar
1930
1945
1950
1951
1952
1953
1955
1956
1959
1965
1967

door

1969
1970
1972
1974
1975
1979
1980
1983
1984
1986
1990
1991
1993
1994
1995
1997

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Arnold Roijmans Jan Martens Frans Dingen
Arnold Roijmans Henk van Veghel Frans Dingen
Wim van den Berk Henk van Veghel Rob Pons
Wim van den Berk Jan Smulders Aad Faasen

Bestuursleden

Gerrit van Knegsel, Jan Smets, Toon van Dooren, Cees Hoeks

Jan van Lieshout, Harry Schats, Henk Smets sr., Jo Swagemakers, Tiny Habraken, Wim van de Ven

Gerrit van den Boom

Huub van Moll, Cees van de Oetelaar

Jo van Oosterhout

Martien van de Boomen

Piet Weij, Ad van Sambeek

Frans van de Ven, Tiny Wouters

Sanders, Christ van der Heijden, Wim Simons
Frits Jansen, Joop van den Boom, Dre Dillen

Wim Soetens, Jeff Adams, Henk Smets sr., Jo Smits

de jaren heen

Harry van Hulst, Jan van Dooren, Theo van de Ven, Arnold Roijmans
Jan Dankers

Henk Smets jr., Henk Verberk, Jo Pero

Thjeu Heuyerjans, Piet Hoeks

Piet Houtkamp, Harrie Paulussen, Harry Rijkers, Henk Bolder

Piet Sanders, Jan van Dooren

Cor van Gerwen, Peter Jacobs

Aard Hoeks

Jan Martens, Frans Dingen, Annemarie Meulenbroek, Frank Sanders
Henk van Veghel, Hans Smits, Michel van de Palen, Theo de Koning
Henk Verberk, Toon Simons, Henk Meurs

Rob Pons, Albert Verwimp

Wim van den Berk, Cor van Oostwaard, Jan van der Meeren, Abby Peters
Jan Smulders, Aad Faasen

Ben Verhoeven, Henk van de Ven

Willem Vermeltfoort
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De trainers van S.V. Rood-Wit door de jaren heen.

Jaar
1930
1934
1948

1957-1960
1960-1962
1962
1963
1964-1970
1970-1971
1971
1971-1973

Jaar
1948
1956

Jaar
1966
1977
1984
1989
1991
1993
1997
1999

Hoofdleiders

Trainer

Leonard van Dijk
Frits van Zijl
Ludwig Gorissen
Joke van de Boom
Nilles Smets
Lowie Deeben
Toon Wouters

Jo van de Leest
Henkie Smets
Joep Testroote
Jan van den Heuvel
Jo de Bruyn

Jan Vos

Leider

Jaar
1973-1975
1975-1976
1976-1979
1979-1982
1982-1985
1985-1987
1987-1988
1988-1991
1991
1991-1993
1993-1995
1995-1998

Huub van Moll, Cees van de Oetelaar

Huub van Moll, Wim Simons

Voorzitter
Huub van Moll
Huub van Moll
Huub van Moll
Huub van Moll
Hein Meurs
Ben Verhoeven
Ben Verhoeven

Jan van Dooren

Secretaris
Tonny van Gerwen
Henk van de Ven
Frank Sanders
Henk Verberk
Tiny Peters

Tiny Peters

Abby Peters

Abby Peters

Albert Verwimp, Walter van Dooren, Jan Aaldering, Henk van Veghel

Peter Moonen, Henk Wissink, Toon Bazelmans, Paul van Veghel

Willy van Laarhoven, Cor van Oostwaard, Abby Peters, Albert Arends

Jan Rombouts, Theo Schut, Eric van Liebergen, Wim van Beers

In dit lijstje zullen er beslist nog wel enkele ontbreken, daarvoor onze excuses, want niet alles staat in ons c/lubblad vermeldft.

Trainer

Albert Lenting
Joep Testroote
Harry Botram

Wim van lersel
Rene Luining

Tiny Meulenbroeks
Bas Hessels

Huub Jansen

Rien Keeris

Wim van lersel
Ton Seuntjes

Tiny Meulenbroeks

Toon Smulders

Penningmeester
Huub van Moll
Huub van Moll
Huub van Moll
Huub van Moll
Huub van Moll
Huub van Moll
Huub van Moll

Huub van Moll

Ledenadm/div
Ad Peters
Henk van den Boom

Wil van Gestel
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De redactie van de Rood-Witter, door de jaren heen.

Jaar

1947-1951
1951-1953
1953-1954
1954-1955
1957-1959
1960-1966
1967-1970
1970-1971
1971-1983
1983-1987
1987-1990
1990-1992
1992-1995
1995-1996
1996-1998

Hoofdredactie Redactielid
Cees Hoeks
Harry Schats Gerrit van den Boom

Tiny Habraken

Theo van de Ven

lan Heeren Frans Brouwers

Henk Smets jr.

Harry Schats Henk Smets sr.

Harry Schats Henk Smets sr.,, Theo van de Ven
Theo van de Ven

Toon Bazelmans Tiny Peters, Paul Sanders

Toon Bazelmans Tiny Peters

Toon Bazelmans

Toon Bazelmans Bart Bazelmans, Gerard van Hout
Toon Bazelmans Bart Bazelmans

Toon Bazelmans Bart Bazelmans, Jolanda Sanders
Andre Driessen Bart Bazelmans, Aard Hoeks

Onze kantine beheerders in al die jaren, dus vanaf 1965

1965-1971
1971-1973
1973-1977
1977-1983
1983-1986
1986-1991
1991-1994

Annie van der Meeren

Jan van Dooren

Dre Dillen

Thjeu Heuyerjans

Jan van Dooren

Annemarie en Peer Meulenbroek
Toos en Wim Verstraten

Tonnie en Jan van de Linden

De clubman van het jaar, welke traditie sinds 1992 is ingevoerd.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Jan Rombouts
Henk Smulders
Abby Peters
Tiny Peters
Toon Simons
Rian Buiting

Piet Sanders
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S.V. Rood-Wit

Ereleden




Bertus van Moll Theo van de Ven Wim van de Meeren
benoemd: 1976 benoemd: 1984 benoemd: 1985

| ¥ i .
Cees Vissers Tiny Hoeks Janus Sanders
benoemd: 1992 benoemd: 1992 benoemd: 1993

Harry van Sambeek Wim Schut Dré Dillen
benoemd: 1994 benoemd: 1995 benoemd: 1996

Hank Smets sr.t
Jan van Lieshout 1
Aard Hoeks t
Harry Schats t
Arnold Janssen t

Toon van Kemenade t

Joop van den Boom Christ van der Heijden
benoemd: 1997 benoemd: 1997

Jo van de Boom
benoemd: 1987

Piet Sanders
benoemd: 1993

Henk Bolder
benoemd: 1996

benoemd 1972
benoemd 1972
benoemd 1972
benoemd 1973
benoemd 1975
benoemd 1983
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S.V. Rood-Wit

Leden van




Naam

Jan Aaldering
Henk Bolder

Frans van Diessen 1
Jan van Dooren
Tonnie van Gerwen
André van Gestel
“Gerard van der Heyden
Leo van Hulst
Frans Jonkers

lo Pero t

Tiny Peters

Jan Rombouts
Frank Sanders

Jan Smets

Henk Smulders

Jos Thijssen

Albert Verwimp

Henk Ziemer

benoemd d.d
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

Naam

Toon Bazelmans
Joop van den Boom
Dré Dillen

Walter van Dooren
Cor van Gerwen
Christ van der Heijden
Tiny Hoeks

Bets Jansen (mevr.)
Gerard Kerkhofs
Abby Peters

Harry Rijkers

Harry van Sambeek
Wim Schut

Jo Smits

Wim Soetens

Henk van de Ven

Cees Visser

verdienste

benoemd d.d
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
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Op naar de

Wim van den Berk en Christ van der Heijden zien bet

75-jarig jubileum met cen lach tegemoet.




Nog één keer vatten we een
"Rood-Witjaar” samen.

Te beginnen bij de de nieuwjaars-
receptie van 1 januari 1999, welke
traditioneel druk werd bezocht.
Tijdens deze bijeenkomst wordt het
officiéle startsein gegeven aan de
diverse jubileumfestiviteiten, welke
in dit jubileumjaar vanaf

1 januari tot en met 31 oktober
hebben plaatsgevonden.

Door de veteranen is een groot
ornament gemaakt in de clubkleu-
ren rood en wit. In ‘t midden prijkt
het logo. Voorzitter Wim van den
Berk onthult met Christ van der
Heijden (voorzitter jubileumcom-
missie) het versiersel.Het clublied
wordt spontaan gezongen.

Dit lied horen we jammer genoeg

zelden!

Het eerste beach-voetbaltoernooi was een groot succes.

Beach-voetbaltoernooi op 27 juni op
De Plaatse. Joél van Lieshout en
Remco de Lepper klopten Peer
Sanders en Kees Klep.

Het hoogtepunt: zaterdag 17 juli
Rood-Wit V - PS.V.

Festiviteiten in het laatste weekend
van oktober in een grote feesttent

op De Plaatse.

missie weet de sponsoractiviteiten
op waarde te schatten.

Vaak is reeds genoemd het Harrie
Paulussentoernooi. Dit jaar zorgde
een grote hoop strandzand voor de
nodige hilariteit (en zorgen bij de
voorzitter). De huldigingsavond

vindt plaats in de feesttent.

euwwisseling

Voor alle geledingen binnen de ver-
eniging zijn er activiteiten georga-
niseerd. Een greep uit 't geheel:
24-Uurs toernooi op Koninginnedag,
de diverse toernooien voor de jeugd
met deelname van buitenlandse
clubs. En training verzorgd door
enkele profs van EVV Eindhoven,

te weten Martijn van de Rijt,

Niels Vreven en Bram Meurs.
Saillant detail is dat deze drie
knapen hun eerste schreden op ‘t
voetbalpad bij Rood-Wit hebben

gezet.

Voeg daarbij wat er doorgaans

wordt gebracht en je kunt spreken

van een bruisende vereniging.

Bijvoorbeeld de jaarlijkse sponsor-

avond in maart 1999. Onze PR-com

Wederom worden alle leden die
meer dan 25, 40 en 50 jaar lid zijn
gehuldigd. Het speurwerk is van
Piet Sanders, Jan van Dooren en

Bertus van Moll.

Verkleed voetballen tijden t beach-voet-

baltoernooi,
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De selectie tot in de tenen gemotiveerd om PS.V. partij te bieden.

Voetbalzaken

De selectie start de competitie met
Toon Smulders als hoofdtrainer aan
het roer. Het 1e start voortvarend.
Tegen verwachting in vertoeft
Rood-Wit in de bovenste regionen
van de standenlijst. Met name de
inbreng van de jeugd is merkbaar.
Tot de laatste speeldag is het

extreem spannend.

Willemn Jan van Gerwen, Jan Heintze en de

pupil van de week Sjakie Neggers, scheidsrechter

Ger Buiting completeert het geheel,

Een apotheose staat Rood-Wit te
wachten. In een Hitchkock-thriller
redt Rood-Wit 't net niet.
Rechtstreekse promotie van het 1e
elftal naar de 2e klasse van de KNVB
wordt op een haar na gemist.

De Raven uit Luyksgestel blijft
Rood-Wit op de laatste speeldag
nipt voor in de eindstand.

Het gelijkspel bij Wilhelmina Boys in
Best is onvoldoende. De Raven

(de naam zegt 't al) gaat aan de
haal met 't kampioenschap. Ock in
de nacompetitie, welke zoals
bekend niet echt op het lijf van
Rood-Wit geschreven, blijft promo-
tie uit en we konden wederom
geen potten breken. Nieuw-Woensel
gaat ten koste van onze Veldhovense

formatie verder.

Het 2e presteert goed. Dit team
blijft meedoen om de titel en eindigt
op een mooie 2e stek.

De junioren floreren door ‘t uitste-

kende werk van de juniorencommis-
sie. Het kampioenschap was er voor

E3 en F4.

Tijdens de wedstrijd words Martien Heeren

bedankt voor zijn verdiensten voor het

eerste elftal,

De stand van zaken/
ledenbestand

in dit jubileumjaar:

junioren en pupillen 227
senioren en veteranen : 359
Totaal : 586
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Epiloog

Hopelijk kan de lezer dit ook
Een vereniging zoals Rood-Wit zeggen na het lezen van
bewijst ieder jaar haar bestaans- ‘75 jaar S.V. Rood-Wit (V)"
recht. Ongeacht actuele, sociale of
politieke zaken bercert de voetbal- Voor ons is dit een bloeiende
schoen de bal. Laten we vooral in vereniging met een geweldige toe-
de toekomst lol houden in het spel- komst. Velen maken zich er verdien-
letje dat zoveel vreugde schept. Dit stelijk. 5.V. Rood-Wit (V) wensen wij
geeft de redactie de lezer van harte heel veel succes toe in de toekomst
mee, en... op naar ‘t honderdjarig
jubileum.
De redactie van dit jubileumboek
beleefde menig genoeglijk uurtje
om alles uit te pluizen en 't zo

samen te stellen zoals 't voor u ligt.

De organisatie bij Rood-Wit / PS. V. was perfect. Echt een

middagje uit

Rood-Wit en PS.V,

Op een zonovergoten "De Korze” poseren

De krant beloonde Rood-Wit met een leuke kop

Veldhovense voetbalclub 75 jaar

Rood-Wit eervol ten
onder tegen profs PSV

VELDHOVEN - Trots als een
pauw stapt de jubileumcom-
missie van Rood-Wit over het
terrein. Dat de spelers van de
75-jarige Veldhovense club te-

e profvoetballers van

V een forse nederlaag -

veertien-nul — lijden, deert
yoorzitter Wim van de Berk
niet. 'Zijn mannen' zijn eer-
vol ten onder gegaan, vindt
hij. Ook PSV-trainer Eric Ge-
rets is een tevreden man.
.Wij hebben rustig kunnen
voetballen. Voor de rust was
het nog een wedstrijd; na de
rust ging iedereen van ons
voor de goal van Rood-Wit
hangen.”
Al ver voor de aanvang van de
wedstrijd was het gezellig bij
Rood-Wit. De diverse verkoo
punten van bier deden goede
zaken. Bij de rust waren er al
23 vaten verkocht, zodat viie-
gensviug nog bier bijbesteld
moest wprdemni}'iugdxﬁc sup-
porters gingen tjdens de pau-
zeen n,agdegwednjirljd fanatiek
op handtekeningenjacht.

en Heeren nam afscheid
van Rood-Wit, na tien

supporters  bedankten h
met een massaal applaus, .
ik stop, stop ik ook vollec
Elke zondag weer prester
gaat iets te ver voor m
vrouw en Kinderen. Het
mool geweest.”

Sfeer

PSV-supporters Bart Con
raad en Ralf Coenjaedts (|
den 17) uit Schimmert
Houthem reizen hun pl
overal achterna, Voor de st
bij de pefenwedstrijden,
verklaart het tweetal .M
het echte werk begint pas
de competitie, We hebber
drie jaar een seizoenkaa
meldden de twee. die eer
trots op de foto gingen 1
Gere

15,
Toen ‘stadsomroeper’ H
Verberne de jubileumw
strijd officieel atkondigde,
pen de bierpompen in de ¥
tine al volop. De meeste ¢
porters hoorden hem al )
meer. Binnen, waar het wi
maar gezellig was, speelde
MammaMia "Manjani

jaar In het hoogste elftal te
{mbben gespeeld, Drieduizend

En feest was het!
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“Waferstage: maximum snelheid 500 mmls, versnelling 10 mls’ (in 3 seconden optrekken naor 100 kmiu)”
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kijk op www.asml.nl of stuur
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| Eerst stonden we met twee goals achter. Toen riep de coach dat
|

| we meer moesten overspelen. We hebben dus gewonnen met 8 |
i

tegen 6. Ik heb er zelf maar eentje gemaakt, maar dat geeft niks. |

e |
ta o) .
& | g/ y

B

“Het ghag Wel
lekker vandaag.”

Door niets laten ze zich uit het veld slaan.Met z'n allen
het veld op en met z'n allen er weer af.

Het idee dat je door samenwerking iets moois kunt
opbouwen, spreekt de Rabobank erg aan. Waarom? Omdat

we midden in de samenleving staan. Daarom dragen we | 2y S
graag ons steentje bij aan allerlei doelen in onze plaatselij- '
ke gemeenschap. Want veel succes begint met een goede RabObank

samenwerking. Dat is de kracht van de Rabobank. Midden in de samenleving
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Naam

Baetsen Internationaal Transport B.V.
Vershof Veldhoven

Simac Techniek N.V.

Van Der Heijden Nederland

Bertrams Bakkerij

Maas International B.V.

Digo Products B.V.

Coppelmans Bloemsierkunst

Gemeentebestuur Veldhoven

Naam
BMV
Dommelsche Bierbrouwerij

Rabobank

Naam

van Diessen Keukens BV
Jose en Wim v.d. Berk
Tinnie Wouters

Tonnie en Jan v.d. Linden
Fam. Gilden

H. Jansen

Toon Smulders

H.v. Veghel

ETB Vogels

Mebro Electrotechniek
Bakkerij Bertrams
J.A.M. Smulders

Abbie Peters

Tinnie Peters

Ad Jansen

Rene Rijkers

Tinie en Aard Hoeks
Han v. Grootel

Mies v.d. Palen

Gerard v.d. Heijden

Begunstigers
Naam
Van Diessen Keukens
Groenen Bouwmarkt
RVS verzekeringen
AA Drink
John Visser Foto's
Gebr. Van Hulst Pluimveebedrijf
A.C. van Kasteren Transportbedrijf
A. Kouwenberg Tuinbouwbedrijf

JGA Design/Advertising

Adverteerders

Naam
Van Zelst
ASML
Arthur Andersen

Certificaathouders

Naam

Maintec VOF v.d.Berg-A. Hoeks
Timco Trading

v. Hoof Catering

V.V. DBS

Jan Pieter Adriaans

J.v.d. Ven Electrotechniek
ETB v. Keulen

Ton Neggers
Tweewielerhuis H. Franssen en Zn.
Corrie v.d.Dungen
Kantoorboekhandel

Riet en Jaap v. Laatum
Broekenhoek

Frank v. Hulst

Tini Meulenbroeks

Harrie v.d. Goorberg

Bart Bazelmans

Piet Sanders

Guus v. Poppel

Willem Vermeltfoort

Naam

Thieu Kox

Hans en Monique Hamers La
Carambole

Koosje en Jan v. Kemenade
Spitters Electrotechniek B.V.
P. Kluytmans

Annie en Rene v.d. Boogaard
C.C.T. Nederland B.V.

Chris v.d. Heijden

A.H. van Rijt

Fixet (Prinssen Bazar)

Electro Autom. Smelt

Bertus van Mol

Ad en Gonnie Nouwens

Dre Dillen

Bert en Ine van Gerwen
Vasheimer Hoef

Jack en Connie van Rijsingen
European Tax Services

Paul van Veghel
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Naam
Aannemings/Verhuurbedrijf
W. Gepkens

Firma Moons

SNS bank

Intersport v.d. Broek

Ria Smulders

Dierenwinkel van Lierop - Liebregts
Spar Gebroers

Bakkerij Driessen
Bloemsierkunst Ad Liebregts
Strick Optiek

“Hotel Cafe "de Gigant”

C. Klep

Kabeltelevisie BV Jan v. Aalst
Pilz Ned. Ind. Automatisering
Twentse Kabelfabriek
Autobedrijf Toon Spruyt
Aannemers en Timmerbedrijf
Heeren BV

Potters Autobanden

Kapper Gradje v.d. Ven
Corrie en Jan van Dooren
V.V. Bladella

Eliens Veldhoven B.V.

Mevr. Bertrams

Fam. Buiting

Cafe Onze Kees

Anton Dikker

Cafe 't Paradijske

Shoarma Bagdad
Autoschadebedrijf G. Coppens B.V.
Cafe d'n Berk
Machinefabriek Martin de Bruin
Vale Automaten

Eupen Kabel

Mikkers Autoschade B.V.
Intercai NL BV

VV Rood-Wit 10

Frans Smeijers

Aad en Marie Jose Faasen

Naam

VV Rood-Wit 8

Rene v.d.Ven en Joan v. Gompel
Toon Smulders

W.v. Gestel

Johan Berkers

J.v.d. Oever

Janus Sanders

Henk en Nettie v.d. Ven
Hannie en Willy v. Laarhoven
Mebin Beton Centrale

v. Zelst BV

Venta Benelux

Albert Groenen
Restaurant “de oude Toren
LAH.A. Tils

V.V. Rood-Wit 9

V.V. Rood-Wit 11
Bandenhandel A. Tielemans
Kennis Makelaardij

Joop v.d. Boom
Grondwerken C. de Lepper
Ruud Meurs

Timmermans Leijten
Baeten Int. Transport BV
Acquisto D’ Italia B.V.
Toon en Gon Simons

Tjeu Heyerjans

Andre Driessen
H.v.d.Velden-de Laat

J.vd. Velden

Leo v. Hulst

Toon Hendrix

Frans v. Diessen

Ben Popeliers
Frans-Clarien Rijker
Tweewielers “de Uitkomst”
Frans -Margriet Gaans

Jan Klep

van der Heyden Kartonage

Jos - Rietje de Boer

Naam

Wim - Rikie v. lersel

J. Rigter-Langemans

V&R Laminaat

Folkers Schoonmaakbedrijf
Peer Schats

v. Kasteren de Kort

Ben - Gonnie Verhoeven
V.V. Rood-Wit 1
Kabeltelevisie Waalre BV
Drukkerij Adams

Letter Design Reklame
W.J.M. van Beers

Louwers Schoenmode - Sport
Willem v. Gerwen

Lero Koeltechniek

Meijsen Ondergrondse
Infrastructuur

Modehuis Jos Hoes

Massagebedrijf Paul van Monfort
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Colofon

Dit boek is een uitgave ter gelegenheid van

het 75-jarig jubileum van 5.V. Rood-Wit Veldhoven.

Uitgave:

Leiding/coérdinatie:

Teksten:

Interview:

Historische gegevens:

Foto's (met dank aan):

Ontwerp/realisatie:

Oplage:

S.V. Rood-Wit Veldhoven
30 oktober 1999

Jan Smulders

Toon Bazelmans
André Driessen

Jan van Dooren
Jan Smulders

Marja van Mol

Bart Bazelmans

Piet Sanders

Jan van Dooren

Jan Smulders

Piet Sanders

Jan van Dooren
Walter van Dooren
Louis Schats

Tiny Peters

Rian Buiting

Tiny Meulenbroeks

Tonnie van de Linden

JGA Design/Advertising - Hans Sanders

750 ex.
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